Maart/April 2023

VAN DE REDACTIE |

Het voorjaar laat lang op zich wachten. Veel wind en regen.
Een paar mooie dagen in april. De paasdagen maken weer
veel goed. We blikken positief vooruit.

Uitslag verkiezing Provinciale Staten en Waterschap bracht
een grote omwenteling teweeg.

Het strad gebeuren was een mooie zonnige feestelijke dag,
vooral met de nieuwe wapperende vlaggen. Het was weer als

vanouds.
Hopelijk kunnen we met een goed gevoel terugkijken op de
“rommelroute” en is deze voor herhaling vatbaar!

De haag rond de dorpsring heeft een rigoureuze snoeibeurt

gekregen. Even wachten op het uitlopen van het frisse groen,
immers snoeien doet groeien/bloeien.

Veel leesplezier weer.

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
44ste jaargang
Verschijnt 6x per jaar
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Wist u dat

Wij erg blij worden van kopie

Er wel altijd gecensureerd wordt

Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopie ook nog altijd welkom is

Wij kopie voor het volgende nummer graag voor 10 juni
ontvangen

De Strad dit jaar heel druk bezocht is geweest

Er veel paarden maar ook veel bezoekers waren

De horeca in ons dorpshuis en in ons verkoopkraam op de
ring goed gedraaid heeft

De frituur afdeling het ook superdruk had

Daar weer vele vrijwilligers bij hebben geholpen

De traditionele schoonmaak in ons dorpshuis de dag na
de strad ook weer heel gezellig was

Er op Hemelvaartsdag 18 mei weer een fietstocht gepland
staat

U hierover nog meer info krijgt. t.z.t.

De Kunstschouw dit jaar plaatsvindt van 10 t/m 18 juni

Er zowel in de kerk als ook bij atelier Gina mooie kunst te
bekijken is

Ons dorpshuis dan in die periode elke dag tussen 11 en
15.00 uur open zal zijn

Daar ook weer vele vrijwilligers zich voor op hebben
gegeven

Wij hierbij Pip van harte welkom heten als pasgeborene op
ons dorp

Wij Hans en Marie-Claire, en broer en zus van harte
feliciteren met dit mooie nieuwe familielid.

De haag rond de kerk dit jaar prachtig gesnoeid is
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De Agenda \

Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
Derde vrijdag van de maand (20:45). DDaames
Laatste dinsdag van de maand: Tafelen
Laatste vrijdag van de maand: Heeren (tot nader order
gesloten)

Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van
10 tot 11 uur

Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop
19.00 uur (zomerstop tot oktober)

Iedere woensdag vesper 17:00 - 17:30 uur meditatief
zingen (opgave niet nodig) (18:00 — 18:30) en/of maaltijd
(18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

Donderdag 27 april Koningsdag aubade, koffie met
tompouce/oranjebitter

Donderdag 18 mei Fietshemelvaartpuzzeltocht

10 t/m 18 juni Kunstschouw, dorpshuis geopend van 11.00
uur tot 15.00 uur voor koffie/thee

Zaterdag 8 juli de dorps barbecue

Ervaring van een jurylid bij de straé jl

Op de avond vAodr de Strad van Noordwelle, tijdens de briefing
voor de vrijwilligers, viel mijn naam bij de taak van jurering
van de stradrijders. Omdat ik had verwacht misschien bij het
uitdelen van de nummers of lunchpakketjes te zijn ingedeeld,
of misschien wel samen met mijn man Ed op de achterste
wagen te zitten om mest te ruimen of andere taken uit te
voeren, was ik dus volledig overrompeld. Gossie, dacht ik,
durven ze mij op de jurering te zetten? Ik, een Limburgse?
Jeetje, spannend maar wat een eer!

Echter al snel voelde ik ook het vertrouwen in mezelf dat ik
dit uitgerekend dit jaar wel zou aandurven.
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Want na jaren toekijken bij de Strad en als vrijwilligster in het
vorige jaar in Noordwelle én het uitgenodigd worden om die
van Ellemeet te rijden in 2022, met een weliswaar compleet
versierd huurpaard van een vriendin, had ik dit jaar besloten
om zé&If een paard te versieren voor twee Strad’s in 2023.

Ik wilde in Noordwelle weer vrijwilligster zijn omdat dat altijd
zo gezellig en leuk is en alleen die van Ellemeet en
Scharendijke rijden. Op het moment dat mijn naam viel als
jurylid zat ik dus zelf midden in het proces van een zo
traditioneel mogelijk versierd tuig maken voor mijn man en
mijzelf, inclusief de onze kleding. Na vele Whatsappjes en
videogesprekken met enkele vriendinnen hier uit de regio die
al jaren meedoen aan de Strad en dus ervaring hadden, ging
ik aan de slag. Van twee vriendinnen ontving ik zelfs eigen
filmpjes van hoe je rozetten maakt van crépepapier, want
rozetten waren traditioneler dan van wol gemaakte
pomponnetjes werd mij verteld.

Ook zocht ik naar geschikte kleding zoals witte broeken en
zwarte ribjasjes voor Ed en mijzelf. Het maken van een
basistuig was vanuit Limburg een hele uitdaging omdat ik de
afmetingen niet wist van een trekpaard en hoe je die tuigen
vlecht en in mekaar zet.

Ook daarover ontving ik per Whatsapp tekeningen en foto’s
van vriendinnen hier. Er werd mij uitgelegd dat buxus boven
conifeer gaat als het op de jurering aankwam en omdat ik in
Limburg niet aan buxus kon komen, verraste mijn vriendin
Ingrid Kooman uit Noordwelle en Strad-goeroe, zoals ik haar
al snel noemde, me met haar vondst bij het kerkhof van
Ellemeet waar zojuist de buxus gesnoeid was en daar
zomaar voor het oprapen lag.



Ook voor de deelnemers op het eiland zelf was het vanwege
de buxusmot moeilijk om aan buxus te komen.Een hele
zoektocht dus als je je tuig persé met buxus wilde bekleden.
Velen zouden het meer voorhanden zijnde conifeer
gebruiken, begreep ik.

Kortom, ik wist op de vooravond van de Strad van Noordwelle
wel zo'n beetje hoeveel inspanning het kost om een prachtig
traditioneel verS|erd paard ten tonele te voeren op de grote
dag. De volgende dag
kwamen mijn mede-
. juryleden Marianne de
| Jonge en Helene van
Nieuwenhuize en ik voor
i vooroverleg bij mekaar.
Een kaartje met
aandachtspunten en te
winnen  punten  per
= : : onderdeel werd
wtgedeeld en samen met een deelnemerslljst verdeelden we
ons over de paarden die inmiddels het dorp in kwamen
gelopen in een prachtige stoet vanaf boerderij De Hoge Blok
waar ze waren opgetuigd.
Ik stelde me aan de deelnemers voor als het “buitenlandse
jurylid” en maakte een praatje met ze om erachter te komen
wat ze “extra” hadden gedaan om zo mooi mogelijk voor de
dag te komen.
Dit laatste was voornamelijk alleen van toepassing op
degenen die sowieso op alle onderdelen voldeden aan het
optimaal versierde paard: borsttuig, biltuig, ingevliochten
manen, algemene indruk paard en kleding van de ruiter.
Aanvankelijk bekeek ik élke deelnemer afzonderlijk en gaf
scores per onderdeel. Maar toen het tot mij doordrong dat ik
nooit 120 deelnemers op deze wijze kon jureren voor het
vertrek van de stoet naar het strand.




En erop vertrouwend dat mijn collega-juryleden ook een groot
aantal deelnemers zouden beoordelen, liet ik mijn te
uitgebreide werkwijze al gauw los en zocht ik de pareltjes op.
Het kaf werd gescheiden van het koren. Er waren drie
groepen die deelnamen en de rest, zo begreep ik, deden
individueel mee voor de prijzen. Na het vertrek van de stoet
kwamen wij juryleden meteen weer bij mekaar in het
dorpshuis en het bleek dat we met z'n drieén inderdaad zo'n
beetje iedereen toch wel gezien en gescoord hadden, zéker
de “pareltjes” die met kop en schouders boven de rest
uitstaken. Helene had foto’s gemaakt van de deelnemers
zodat we nog even konden terugkijken bij twijfel over de
juiste volgorde van de winnaars. We waren het unaniem eens
over de uitslag.

Wat was de jurering een feest voor het oog. Zéveel mooie
combinaties te mogen zien! Zulke leuke gesprekjes te mogen
hebben met deelnemers en te horen hoeveel moeite het soms
gekost had om het juiste jasje te vinden of genoeg buxus te
scoren. De inzet en betrokkenheid spatte er bij veel
deelnemers vanaf en het was als Limburgse een enorme eer
om dit te mogen doen hier in het mooie Noordwelle. Deze
ervaring zal ik nooit meer vergeten en heeft me verrijkt.

Dank jullie wel voor het in mij gestelde vertrouwen en het
gevoel van “erbij horen” dat jullie mij gaven. Ik wil tot slot
nog zeggen dat het zelf mogen werken aan een tuig en
kleding voor zo'n mooie traditie als jullie Strad tijdens dezelfde
tijdsperiode waarin wij Limburgers verwoed werken aan
praalwagens en pakjes voor de carnaval, mij nog meer heeft
doen beseffen hoe belangrijk het enthousiasme en de
verbroedering zijn bij het voorbereidend werk voor het
saamhorigheidsgevoel op de dag zelf voor het hele dorp en
zelfs de regio.



Ik voelde hier echt overeenkomsten in hoe een traditie
mensen verbindt. De Strad verbindt mensen en ik mocht er
deel van uitmaken.

Nogmaals dank jullie wel.

Lotje van de Vorst

Uitslagen strad

Versierde paarden:

1. Rosanna van de Velde Groepsprijzen:

2. Alison Nuis 1 Zeeuwse knopjes

3. Een gedeelde prijs 2 Stal Hoge Burgh
voor Angelique van 3 De Stelle

Rijn en Bodil van Toor
Ringsteken:

1 Rosanna van der Velde
2 Mirella van der Velde
3 Thomas Hart
Karin Blom

Stra6 2023

Terug kijkend op de stra6 2023 kunnen we zeggen dat we weer
een prachtige dag hebben gehad.

Een stoet met meer dan 100 mooi versierde paarden en de ruiters
met traditionele kleding. Door de ruiters was er veel aandacht aan
besteed. Wij als bestuur waarderen dit natuurlijk enorm.

Dit jaar waren er drie “stops” . Strandpark de Zeeuwse Kust, De
Haven van Renesse, De Zoom.



We werden voorzien van lekker eten en drinken. Dit is mede wat
de rit zo gezellig maakt daarom een hartelijke dank aan deze
locaties!!

Ook dit jaar was er weer een prijsuitreiking voor het mooist
versierde paard/mooist versierde groep en het ringsteken de
prijzen hiervoor werden gesponsord door “Cheerz” en firma
“Verhage”

Naast sponsors kunnen we op een dag als deze ook niet zonder
onze vrijwilligers, vele handen maken nl. ligt werk. Hierbij willen
we dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Aan het eind van deze dag was het nog gezellig in “ons Dorpshuis”
met muziek van Anne en de Zeeuwse kofferband en Jeelz.

Vriendelijk groet namens het Strad comité, Herda.




Groene asperges

Als de eerste lentezon tevoorschijn komt, krijgen wij al zin in een
lekker bordje asperges. Wij zijn daarin niet de enige. Afgelopen
februari was het een paar weken heerlijk voorjaars weer. Natuurlijk
stonden er al mensen aan de deur met de vraag of er al asperges
waren. Uitgelegd dat er eerst wat temperatuur in de grond moet
komen om een plant te laten groeien. Dat is vast een moeilijk
verhaal want steevast is het antwoord dat er bij de grootste
grootgrutter asperges in de schappen liggen. Ach een zucht helpt
dan wel een beetje. Dit verhaal vertel ik al vanaf 1985, toen we
begonnen met de teelt van groene asperges. Nu anno 2023 hebben
we nog maar 5 rijtjes en zijn aan het afbouwen. Na meer dan 2
miljoen keer gebukt te hebben geef ik wat dat betreft de pijp aan
Maarten. Het jammere is dat Maarten niet rookt en dat is beter ook.
Dus het bord groene asperges heeft de langste tijd aan de
Stoofweg gestaan.

Het verschil tussen wit en groen

Wist jij dat het enige onderscheid tussen groene en witte asperges
de plaats waar ze groeien is? Witte asperges groeien onder de
grond en krijgen dus geen licht te zien, waardoor ze geen kleur
ontwikkelen, terwijl groene asperges bovengronds groeien.
Daarnaast is de grondsoort bepalend voor de smaak. De witte
groeit graag op heel zanderige grond en ontwikkelt dan ook minder
typische smaak. De groene variant ontwikkelt onder invloed van
het zonlicht de groene kleur en haalt meer smaak uit de kleiachtige
Zeeuwse grond. Dus de witte en de groene zijn dezelfde soorten
alleen de kleur en smaak is anders

Schillen of toch maar niet?

Witte asperges zijn heerlijk delicaat van smaak, maar ze vergen ook
wat voorbereiding: je moet ze namelijk zorgvuldig schillen voor je
ze kunt koken. Dat komt omdat ze onder de grond groeien en dan
een dikkere schil vormen om het voor allerlei bodemparasieten
moeilijk te maken om lekker van de plant te snoepen.

Groene asperges zijn op dat vlak wat handiger: dunne steeltjes kun
je perfect ongeschild eten. Enkel de dikkere stelen kunnen soms
een beetje taai zijn en vragen dus wat extra liefde: die groene
rakkers kun je beter wel schillen.



Of gewoon een centimeter of 2 er vanaf snijden. Dit stukje niet
weggooien, maar lekker soep van maken, of schillen en in een
salade verwerken.
Groene asperges: verrassend veelzijdig
Heb je zin gekregen in groene asperges? Je kunt ze natuurlijk
grillen op de barbecue met wat lekkere kruiden en een beetje
olijfolie, maar ook in andere bereidingen kunnen ze de hoofdrol
spelen. Erg populair momenteel is een heerlijke salade met
geschaafde rauwe asperges.
Zijn asperges gezond?
Asperges zijn gezond, of ze nu wit zijn of groen. Mensen met
diabetes type 2 schijnen zelfs extra baat te hebben bij het eten van
deze groente. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat
asperges van invloed zijn op onze insuline-afgifte. Mensen die
gediagnostiseerd zijn met diabetes type 2 kunnen baat hebben bij
het eten van asperges. Asperges helpen de betacellen in de
alvleesklier, waar insuline wordt gemaakt, om beter hun werk te
doen. Over het gezondheidsaspect van asperges is nhog veel meer
te schrijven, maar deze is vandaag de dag wel heel actueel.
Maar
Schrik niet als je na het eten van asperges een sanitaire stop maakt,
de bijzondere geur die je dan ruikt is heel normaal, dat hoort erbij.
Bepaalde stoffen in de asperge, het asparaginezuur, wordt in je
lichaam omgezet in vluchtige zwavelhoudende verbindingen.
Nou en dat ruik je.

Rens Vermeer

Fietsen op Hemelvaart

Ook dit jaar , nu voor de 3¢ keer op rij is er weer een leuke
fietspuzzeltocht gepland, dus zet 18 mei alvast in de
agenda

Vertrek rond 9.30- 10 uur en na afloop nog een hapje en
drankje, hopelijk buiten op ons gezellige terras. De
uitnodiging komt nog in ieders brievenbus t.z.t.
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En we hopen dat de weergoden ons ook dit jaar weer
gunstig gezind zijn.
Hopelijk zien we jou/u daar dan ook , dus tot ziens !!!

Het Noordwellefietsteam Jos, Hans en Marianne

Diep respect: diepe buiging

Jazeker dat maken wij voor al die bezorgers van kranten,
reclamefolders of flyers. Voor al die vrouwen en mannen die in de
pakketbezorging zitten.

Waarom vraagt u zich af?

Het was voor mij al weer even geleden dat ik in de echte bezorging
zat. Vroeger 1 soms 2 krantenwijken gehad. De Telegraaf ( als het
nog donker was) en het Utrechts Nieuwsblad( in mijn herinnering
regende het veel). Maar ja, ik wilde die brommer echt hebben. Het
werd een rode Kreidler en nog altijd spijt dat ik hem ooit verkocht
heb.

Op latere leeftijd wel actief geweest voor Kerk, Rode Kruis, KWF
et cetera maar niet van die helel grote hoeveelheden en vaak op
bekend terrein zoals ons dorp.

Is toch andere koek dan vroeger. Breng maar eens 1600 flyers in
de regio. Geen enkele brievenbus is meer het zelfde. Of onvindbaar
en verscholen in een doornenstruik, of bijna niet te openen, of te
klein (mijn hand is danig gehavend en zelfs bloed)

Tuinhekjes niet gebruiksvriendelijk en dan nog maar niet te spreken
over scheef liggende tegels, gladde brugjes en planken of in de weg
liggen van troep. Heel veel troep.

Omdat er op een 4 tal adressen sleutels in het slot staken toch maar
even aangebeld. Zoekplaatjes naar de bel en ze werken vaak ook
nog eens niet.

Dus: s.v.p. bekijk eens uw brievenbus en controleer je bel.
Klein plezier voor die ander die service wil bieden.
Succes verzekerd!
Lex
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Interview met Anja. Zij adverteert in ons krantje met
“Knap Lekker”

Anja ( en Niels ) Schuilenga jullie wonen alweer een tijdje
in Noordwelle. Waarom Noordwelle? Waar komen jullie
oorspronkelijk vandaan.

Van oorsprong komen wij uit Den Haag. Ons laatste woonadres
was in

Sirjansland. Wij wilden echter kleiner gaan wonen. Zeeuwland
bood ons een huurwoning in Noordwelle aan op een rustiek
plekje.

En ja we waren snel verkocht want de kop ven Schouwen is
immers het mooiste deel.

Je maakt prachtige creaties met “"Knap Lekker”. Hoe ben
je hiertoe gekomen?

Bakken en koken waren altijd al mijn passie.

Als bedrijfsleidster van een modezaak in Zierikzee moest ik na
sluiting op zoek naar ander werk Geen makkelijk opgave als je
bijna 60 bent.

Een verzoek om een bruidstaart te maken, een high-tea te
organiseren, het verzorgen van een brunch en koken voor een
gezelschap loste het probleem op.

Een praatje met familie de Reus in Nieuwerkerk leverde een
verkoopadres op in hun winkel De Stolpe.

Al 6 jaar maken wij mini taartjes en plaatgebak

wat inmiddels onder de naam Knap Lekker een begrip is
geworden. Vooral onze Brownies, Chocolade-Notenkoek en
Walnotentaartje vinden gretig aftrek.

Hoe kom je tot een mooi resultaat? Voor wat soort
gelegenheden maak jij jouw taarten etc.

Ervaring en altijd weer nieuwe dingen uitdokteren. Middels
YouTube filmpjes en door het aanschaffen van een scala bak en
kookboeken kom je heel ver.

Wij maken themataarten o.a. voor een verjaardag, bruiloft,
jubileum viering en elke andere gelegenheid
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Waar ben je het meest trots op?

Dat mensen altijd zo tevreden zijn en dit niet onder stoelen en
banken steken.

Vele complimenten en foto’s bereiken ons via Facebook

Organiseer je ook workshops?
Nee, geen workshops.

Heb je (nog meer) hobby’s?

Vrijwilligerswerk in de Hospice Het Kaaskenshuis in Zierikzee doe
ik nu 10 jaar.

Het is dankbaar werk en je leert er veel van mede door allerlei
applicatie cursussen.

Altijd in de mode gezeten en in die tijd geleerd voor
costumiere/coupeuse.

Dus kleding maken doe ik graag alsmede breien.

Heb jij, hebben jullie, nog dromen?
Samen gezond oud worden alhoewel we al 69 en 76 jaar zijn
maar nog superfit.

Is er een vraag die niet gesteld is? Misschien wil je nog
iets kwijt?
Als ik iets kwijt wil doe ik het naar de Kringloop!!

Anja bedankt voor dit leuke interview.
Kitty

Woezel en pip

Wereldtaart

13



