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VAN DE REDACTIE

Waar waait het altijd in Nederland?

Goed geraden: Noordwelle

De laatste tijd lijkt het steeds vaker hard te waaien in Noordwelle
en het meest waarschijnlijk, heeft dit te maken met
klimaatverandering. Het gevolg daarvan is regelmatig onstuimig
weer en meer storm.

De wind heeft een grote invloed op de groei van planten, van
struiken en van bomen, onze natuur, iets waar we zuinig op
moeten zijn.

Alle klimaatveranderingen opgeteld, maken het voor alles wat
leeft in onze tuin steeds moeilijker om voort te leven.

In de tuin is het steeds meer merkbaar, er zijn minder hommels,
er zijn minder vlinders en minder bijen.

De wijze man Einstein zei ooit: ‘als de bij uitsterft, sterft de mens
uit”!

Laten wij in Noordwelle er maar eens op gaan letten en extra
Zuinig zijn op de natuur.

Veel leesplezier weer

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www. noorawelle.com
45ste jaargang
Verschijnt 6x per jaar
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Wist u dat

Wij erg blij worden van kopij

Er wel altijd gecensureerd wordt

Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is

Wij kopij voor het volgende nummer graag voor 10
augustus ontvangen

Wij nu eindelijk de juiste spelling voor kopij gebruiken
Wij hierop door Lex geattendeerd werden

Wij onze excuses maken voor alle jaren dat we het fout
gedaan hebben

Wij met dit nummer onze 45-ste jaargang ingaan

Dit ons best wel een beetje trots maakt

Wij Mylene Bakker en Jan Valk van harte welkom heten als
nieuwe inwoners van de Oude Stoofweg

Wij hopen dat ze zich snel thuis voelen in ons mooie
dorpje

De rommelroute een enorm succes was

Dit waarschijnlijk wel een vervolg zal krijgen

De jaarlijkse dorps barbecue gepland staat voor 8 juli

U de uitnodiging hiervoor inmiddels hebt ontvangen

De dorpsraad naarstig op zoek is naar nieuwe leden

De fietsroute van Jos met hemelvaart weer enthousiast
ontvangen is

Het weer gelukkig weer volop meewerkte

Het dan ook na afloop extra gezellig was buiten op het
terras van ons dorpshuis

Het juli/augustusnummer pas begin september bij u in de
bus valt

Onze drukker nl de hele maand augustus van een heerlijke
vakantie geniet

Wij alle geslaagden van harte feliciteren!
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De Agenda

e Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
Derde vrijdag van de maand (20:45). DDaames

e Laatste dinsdag van de maand: Tafelen

e Laatste vrijdag van de maand: Heeren (tot nader order
gesloten)

o Iedere eerste dinsdag van de maand koffie/bieb uurtje van
10 tot 11 uur

¢ Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop
19.00 uur (zomerstop tot oktober)

e Iedere woensdag vesper 17:00 - 17:30 uur meditatief
zingen (opgave niet nodig) (18:00 — 18:30) en/of maaltijd
(18:30) in de kerk zie: www.kloosterwelle.nl

e Zaterdag 8 juli de dorps barbecue, bij slecht weer wordt
het verzet naar de 15% i

Rommelroute 22 april jl.

In een ver verleden is er eens een rommelmarkt gehouden met
kramen op het dorp. Dat blijft bij sommigen toch hangen. Er
kwamen vragen van bewoners om weer eens zoiets te doen.
Vandaar het idee van een rommelroute. Zodat iedereen die dat wil
er aan mee kan doen.

De overtollige spullen op die manier bij je huis of tuin aan de
vrouw/man kan brengen. Ook en beetje om ons dorp te promoten.
Met medewerking van de
Dorpsraad en Dorpshuis is het
ons gelukt.

22 april was de 1
rommelroute op Noordwelle.
De weergoden waren niet
helemaal op onze hand, dat
was wel jammer, maar de
sfeer zat er wel in.
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Overal vlaggen en versieringen. Zelfs muziek en er werden eigen
gebakken koekjes verkocht. Volgend jaar voor herhaling vatbaar
met wel wat verbeteringen. Graag wat meer deelnemers bij het
Hoefijzer/ Jan Delstlaan zodat deze straten er ook meer bij
betrokken raken.

Volgens ons hebben we veel reclame gemaakt d.m.v. flijers,
Facebook, wereldregio, bedrijven, campings, winkels enzovoort.
Ernestiene, (vaste toerist en dorpslld) was zelfs op radio Zeeland
om Noordwelle te promoten.

Wij danken alle deelnemers, de
Dorpsraad en de vrijwilligers
van het Dorpshuis voor de
geslaagde dag!

Groet Jesca, Paula en Ineke

Beste Noordwellenaren

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen rond uw
dorpskerk.

De schitterende Corneliuskerk, misschien wel het mooiste
monument van Noordwelle, maakt onderdeel uit van de
Protestantse Gemeente Schouwen aan zee (PGSaZ).

Net als de Jacobuskerk in Renesse, de kerk in Burgh,

de Pelgrimskerk in Haamstede en de Bethlehemkerk in
Scharendijke.

Er zijn veel vrijwilligers en inkomsten nodig om de boel draaiende
te houden.

En dat terwijl er steeds minder mensen naar de kerk gaan.

Vooral onze drie monumenten zorgen op de lange termijn voor
hoge onderhoudskosten.

Voor dit dilemma zoeken we een oplossing.
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De seculiere stichting, oude Zeeuwse kerken (SOZK) heeft al
andere monumentale Zeeuwse kerken in eigendom en neemt de
kosten van groot onderhoud voor haar rekening.

Dit is een professionele organisatie die beter toegang heeft tot
fondsen voor het groot onderhoud dan wij.

Wij kiezen voor deze weg, teneinde zoveel mogelijk het huidige
gebruik:

concerten, kerkdiensten, trouwerijen, begrafenissen, Kloosterwelle
etc

in stand te kunnen houden. Verkoop aan een andere partij zou het
gebruik drastisch kunnen veranderen.

Wij willen met hen komen tot de oprichting van lokale stichtingen
(LOKS),

één voor Burgh en één voor Noordwelle/Renesse.

Geprobeerd zal worden, met alle betrokkenen en geinteresseerden
te spreken, zodat we op zoveel mogelijk steun kunnen rekenen,
ook van de dorpsgemeenschappen

Wij waarderen uw betrokkenheid om op de hoogte te blijven en
mee te willen denken .

De instandhouding van de monumentale dorpskerk is tenslotte ook
een algemeen belang en biedt vele mogelijkheden tot gebruik.

Deze LOKS gaan activiteiten organiseren, opdat aan de SOZK huur
betaald kan worden.

Maar zover is het nog niet. Het overleg is in volle gang.

Zodra er een principe akkoord is tussen de PGSaZ en de SOZK over
de contractuele zaken, kunnen de gesprekken starten met de
dorpelingen.

We streven er naar dit proces nog in 2023 af te ronden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de voorzitter van het college van kerkrentmeesters

jacques@jongeneel.info
065348716
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Koningsdag 2023

Een kleine impressie van het
vlaghijsen, kofiie met “tompouce”
en natuurlijk oranjebitter

Het was gezellig druk met zo'n 65
personen




Een boek om te lezen

De zeven zussen:
Atlas, het verhaal van
Pa Salt

Schrijvers: Lucinda
Riley/ Harry Whittaker

De schrijfster die de
serie va de Zeven
zussen heeft
geschreven is in 2021
overleden.

Voordat het zevende
deel vitkwam kondigde
zZij aan dat er een
achtse deel zou komen
over de raadselachtige
Pa Salt. Haar
gedachten daarover
heeft ze vastgelegd in
een document. Zij
heeft haar zoon
gevraagd de serie te
voltooien.

Een dikke pil maar : : = :
weer boeiend geschreven, waarin vele geheimen worden onthuld
Geen tipje van de sluier!

Een fijne leeszomer
Ineke

Pelgrimsreis van Maastricht naar Rome 3 e etappe

Het was precies een jaar geleden dat we gewandeld hadden op
deze Via Francigena, in oktober vorig jaar ging vanwege corona
onze geplande reis niet door. We gingen van start waar we een
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vorige keer gestopt waren, Sormonne, een piepklein dorpje met als
enige voorziening een oude kerk.

Prima wandelweer, een tocht met mooie uitzichten, met 19 km te
gaan een makkelijke dagtocht, we vonden het heerlijk weer op pad
te zijn. Een pelgrimsadres voor overnachten hadden we voor de
avond niet, dat was gesloten, maar in Signy | ~ Abbaye zou een klein
dorpshotelletje open zijn. De laatste 3 km veranderde ons mooie
wandelpad echter in een gllbberlg modderpad wat ook nogleens
bergafwaarts ging. Door ¢
diepe geulen van trekker
banden konden we ons
alleen voortbewegen
langs de randen van het
pad, in een moeizaam,
aan boomtakken
vastgrijpende wijdbeense
waggelpas  om niet
onderuit te gaan. Wat
duurde dat laatste stuk
lang.

In Signy aangekomen
bekeken we elkaar eens. Niet alleen de schoenen waren dik
bemodderd, maar ook de broekspijpen tot kniehoogte zaten onder
de modderspatten. Zo kunnen we geen hotel in zuchtte Gerda, we
lijken wel een stel landlopers!

Er was gelukkig weer wat voorzienigheid van vader Jacob, want er
stroomt daar een riviertie dwars door het stadje met een
ouderwetse wasplaats. Super! Broeken en schoenen wassen in het
zonnetje en droogpoetsen met het lapje stof voor noodgevallen!

Enigszins opgefrist gingen we op zoek naar het hotel. Helaas
niemand aanwezig. Even bellen maar: of we paspoorten bij ons
hadden? Vreemde vraag. Maar toen we vertelden dat we pelgrims
waren kwam de waardin er even later toch aan. We waren welkom,
ze had wel een kamer met 2 bedden over, en we konden ook een
warme maaltijd krijgen en de volgende morgen ontbiit.
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Alles eenvoudig, dus prima voor een pelgrim.

Om half negen weer op pad, na wat brood, kaas en fruit ingeslagen
te hebben in de plaatselijke supermarkt. Jammer, het regent, dus
meteen regenpakken aan. Bijna 28 km lange wandeldag in het
vooruitzicht, en helaas, de eerste 12 km langs D wegen. In de loop
van de ochtend werd het gelukkig droog en kwam er wat zon door.
De tocht ging verder over graspaden, hoge heuvels, prachtige
vergezichten en overal bloeiende sleedoornhagen.

Daarna door een groot en hoog windmolenpark. Wat een herrie,
als je daar vlak onderdoor loopt! In de namiddag bereikten we
Chateau Porcien, genoemd naar een vroeger landhuis.

De traditionele plattelandswoningen zijn daar te herkennen aan de
“varkens” neus met een puntvormig dakschild. Onderweg gebeld
naar het pelgrimsverblijf wat in onze adreslijststaat. Gelukkig
konden we daar terecht, maar moesten eerst een cijfercode bij de
plaatselijke supermarkt halen om de deur te openen van het
gebouw, want daar was niemand aanwezig. Aan de kassa mochten
we € 20,00 afrekenen voor het verblijf. Super geregeld.

Het was een keurig huisje een zogenaamde refuge van de
gemeente, ingericht om totaal 8 pelgrims te ontvangen. Met
keuken, alles aanwezig om te koken, ingericht met banken en
tafel, badkamer en 4 stapelbedden, en schone overtrekken voor
eenmalig gebruik.

Geen andere pelgrims op dat moment. In de morgen was er nog
iemand vertrokken, lazen wij in het pelgrimsdagboek wat op tafel
lag. Leuk trouwens om de verhalen van de vorige gasten

te lezen!

Omdat er geen eetzaakje in het dorp open was zijn we maar weer
naar de supermarkt terug gegaan om wat eten te kopen wat we in
de magnetron konden opwarmen. We hebben het maar gezellig
gemaakt met een flesje wijn erbij en lagen alweer vroeg op een
oor.

De volgende dag was ons einddoel Brienne sur Aisle, 21 km te
gaan. De route ging voor een groot deel langs Canal des Ardennes.
In de middag kwamen we langs Asfeld, een dorp bekend om zijn
bijzondere kerk. Het gebouw is eind 17 e eeuw gebouwd in
barokstijl.



De kerk is gebouwd in de vorm van een muziekinstrument, met de
gedachte dat de gebeden en gezangen der gelovigen zo beter de
hemel konden bereiken. Meer dan 130 zuilen en pilaren

en het ontbreken van rechte muren, zorgden ervoor dat er een
dynamisch gebouw ontstond.

Het was zeker de moeite waard om hier rustig rond te kijken. Mooie
pelgrims ervaring, die landelijke stilte en deze bijzondere kerk
alleen voor ons samen.

Tijdens deze dag een aantal keer naar door ons geplande pelgrims
adres gebeld. Telkens geen gehoor. We hadden wel het adres in
Brienne en besloten er toch maar heen te gaan.

Gelukkig was de zoon des huizes op het erf bezig, maar hij wist ook
niet waarom zijn moeder de telefoon niet beantwoordde. Ze was al
heel de dag weg en geen idee waar ze was. Ondertussen ging een
koude wind waaien en ging het regenen. De zoon bracht ons naar
een soort vakantiehuisje waar we gelukkig de verwarming aan
konden doen, want het was inmiddels nog maar 7 graden.

Wij maakten wat koffie, die we in een kast vonden, namen een
warme douche en rolden onze slaapzak uit op een van de bedden
en namen even rust. Uiteindelijk kwam alles nog goed, madame
kwam om half 7 thuis, maakte snel nog een maaltijd voor ons en
serveerde deze in haar huiskamer voor ons 2, op een keurig
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gedekte tafel. Zij had een congres bijgewoond, haar telefoon
uitgezet en niet meer op pelgrims gerekend, maar genoeg in de
vriezer, dus geen probleem voor haar!

De volgende dag, koude noorderwind, handschoenen en muts op,
en weer vertrokken na een lekker en gezellig ontbiijt, richting Reims.
Eerste stuk binnendoor via de achtertuin van de familie! Heel
rustige lange wandeling veelal graspaden (oude jaagpaden) langs
kanalen, door en langs dorpen en in totaal ruim 27km. Vlak voor
onze voeten schoot een otter vanaf de waterkant de bosjes in.
Verder zagen we een dood wild zwijn in het water liggen en later
ook nog een kleine ree.

Mensen kwamen we bijna niet tegen. Het blijkt dat dieren vaak
verdrinken omdat ze niet meer uit het water kunnen komen
vanwege de steile kanten.

In de namiddag bereikten we Reims, het adres van een oud
klooster zouden we als eerste zoeken. Niet te vinden. Toen naar
het toeristenbureau.

Zij wezen ons door naar de kathedraal, daar
Zou een opvang voor pelgrims zijn. En ja, aan
een tafel zat een dame en een heer die blij
waren ons te zien. Wij waren de eerste
pelgrims die dag en ze wilden graag het een
en ander van ons weten.

Op onze beurt vroegen wij hoe het zat met
een kloosterovernachting. Het adres wat wij
hadden bestond niet meer, maar er was nog
een klooster van des Soeurs du St.-Enfant
Jesus. Het was geen punt voor hen om even
voor ons te bellen en vragen of wij welkom
waren. Wij mochten er gelijk heen, het was
vlakbij en opgelucht hingen we onze rugzakken weer om. Het
gebouw zag eruit als een gevangenis met allemaal tralies. Wij
belden aan, moeder-overste, een kromgegroeide vrouw van 87 jaar
met rollator, opende de zware deur.

Zij was heel aardig en heette ons van harte welkom. Wij kregen
allebei een grote boodschappentas, daar moest de inhoud van onze
rugtas in, want die mochten niet mee naar boven en werden in een
locker opgeruimd.
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Het was een gebouw met wel 200 vertrekken, maar er waren nog
maar 5 nonnen die hier woonden. Wij kregen beiden een kamer
toegewezen met een bed een wastafel en een kast, douche en toilet
op de gang. Eenvoudig maar prima.

We spraken nog een paar nonnen ook een jongere vrouw, zuster
Bernadette, die wat Engels sprak. Zij vond het heel leuk om contact
met ons te hebben en had heel wat te vragen. Na ons wat opgefrist
te hebben gingen we nog wat eten bij een Italiaans restaurant. Wij
deden ons tegoed aan een pasta Vongole, Mmm, met een lekker
Italiaans wijntje erbij! Wel rustig aan hoor, want we moesten om
10.00 uur binnen zijn en mochten geen herrie maken, want de
nonnen gingen bidden en vroeg slapen.

Wordt vervolgt
Gerda en Marianne

Noordwelle op de fiets

18 mei Hemelvaartsdag was de fietstocht met een 26 tal
dorpsgenoten.
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De zon scheen al vroeg, dus dat zag er veelbelovend uit.

Maar eerst koffie met koek in het dorpshuis.

Om 10.00 vertrok het eerste groepje en zo elke 2 minuten weer
een groepje.

We hadden een kaart en een routebeschrijving mee gekregen. De
routebeschrijving was erg grappig, bv bij het liedje van Blgf 5% de
desastreuze weg op of volg de geharnaste ruiter naar het
geitendorp. Als je dat zo las riep het best wel vragen op, maar
eenmaal ter plaatse werd het toch wel duidelijk wat er bedoeld
werd.

Het was een mooie route eerst richting Renesse, dan de Helleweg
op naar de Rampweg, Brouwersdam op aan de zee kant en bij Port
Zeelande terug langs de Grevelingen. Bij

Scharendijke links af om bij het haventje

te komen.

Daarna richting Den Osse. Halverwege E==m=asapey

deze weg stond de auto voor een
opkikkertje, een appel of banaan. En
even met andere groepjes bij praten
over de eerste etappe.

Toen met goede moed verder voor
etappe 2.

Door Looperskapelle naar de vaart om via Serooskerke de N59 te
kruisen en via de Schelphoek terug naar Noordwelle te fietsen.
Het zonnetje scheen nog altijd heerlijk, dus we konden op het
terras lekker genieten van een glaasje drinken. Nog niet geheel
ontspannen, want er moest nog een vragenformulier ingevuld
worden. Ook werd er een heerlijk broodje gezond langs gebracht.
En tijdens de prijsuitreiking ook nog een broodje kroket.

Na nog gezellig wat gekletst en gedronken te hebben zat het er
weer op voor die dag.

Het was weer super gezellig en ik kan iedereen aanraden een keer
mee te fietsen.

Rose-Marie.
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2023 een nieuw vlinderteljaar.

Ook dit jaar tel ik weer vlinders. Maar we zijn anders begonnen in
het nieuwe jaar, want we hebben er een telling bij. Het gaat om
een MUS telling, MUS staat in dit geval voor Meetnet Urbane
Soorten. We tellen hiervoor 3 keer in voorjaar en zomer de vogels
die binnen de bebouwde kom van Noordwelle en Ellemeet leven.
Leuk om te doen, maar wel vroeg je bed uit. De telling begint om
een half uur voor zonsopkomst, dat was begin mei nog wel te doen.
Dus Jesse ging ook mee om te kijken en te luisteren. In juni was
dat toch wel even slikken, half vijf op de fiets. Maar eenmaal
onderweg is het een belevenis om de vogels wakker te zien worden
(en vooral horen).

Dat smaakte naar meer, dus de volgende dag na de Mus telling, op
9 april, de emmers gezet voor de nachtvlinders. Ik had al begrepen
van de collega tellers uit de rest van het land dat het een mager
jaar is. En ook mijn emmers waren leeg. Ook de keer erop, de 3¢
keer; hiep hiep hoera, wel 4 vlinders.

Op 2 mei maar eens een rondje dagvlinders geprobeerd, ook 4. De
keren erna bleef het ook rustig, met de dagvlinders kwam ik maar
1 keer boven de 10. Wel redeluk wat oran]etlp]es ge2|en 2

oranjetip vrouwtje.
Het mannetje heeft
oranje
vleugelpunten.
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Het boomblauwtje is natuurlijk een feest om te zien. Ook de
dagpauwoog die zo prachtig op ons krentenboompje poseerde.
Maar allemaal maar met mondjesmaat. Helaas geldt dit niet alleen
voor hier, maar in heel Nederland.

Van de nachtvlinders had ik ook nog een aparte soort in de emmer,
het gaat vermoedelijk om een vlinder van een kokerjuffer. De lange
voelsprieten zijn bijzonder aan dit beestje.

F i

De laatste nachtvlindertelling is alweer even geleden, 20 mei. De
koude, harde noordenwind zorgde de laatste keer dat mijn lamp
omwaaide op de emmer. In die emmer toch nog 2 vlinders en
uiteindelijk had ik toen 15 vlinders die nacht.

Als ik terug kijk naar vorig jaar, dan zie ik dat ik op 10 juni 105
vlinders had. Hopelijk komen we daar weer in de buurt bij de
volgende telling.

Jolanda Vermeer
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KORT VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING
VAN DE VERENIGING DORPGEMEENSCHAP
NOORDWELLE OP 17 APRIL 2023

Op de ledenvergadering werden de financiéle stukken over 2022
van zowel onze vereniging als die van de stichting dorpshuisbeheer
door onze administrateur dhr. de Looze toegelicht . Voor de
vereniging had ook de kascontrole-commissie haar werk gedaan.
Alle stukken werden door de vergadering goedgekeurd, evenals het
secretariéle jaarverslag van de vereniging over 2022, waarin met
name de activiteiten in dat jaar aan de orde kwamen.

De vergadering werd bezocht door 27 leden, inclusief 5
dorpsraadleden, door 4 gasten en door 7 vertegenwoordigers van
de lokale politiek, waaronder kernwethouder Hanno Canters.

Mw. Karin van de Velde werd zonder bezwaren benoemd in de
dorpsraad als vertegenwoordiger van het dorpshuisbeheer. Ze
volgt in het bestuur Jan Heikamp op. Vier bestuursleden gaven te
kennen dat ze met ingang van de algemene ledenvergadering van
2024 hun functie in het bestuur beschikbaar stellen na jaren van
trouwe inzet. Dit betreffen Fred van Batenburg (voorzitter), Marlies
Deurloo (secretaris), Trudy Kouwen (penningmeester vereniging)
en Henk Slootweg (algemeen lid en vertegenwoordiger
dorpshuisonderhoud). In het bestuur blijven Hans van den Assem
(algemeen lid), Conny Boot (algemeen lid, notulist) en Karin van de
Velde (dorpshuisbeheer).

Jullie begrijpen dat we dringend op zoek zijn naar mensen
die vanaf voorjaar 2024 de kar op bestuurlijk gebied een
poosje willen trekken: een nieuwe voorzitter, secretaris
en penningmeester. Zulke mensen zijn vaak moeilijk te
vinden maar noodzakelijk om ons mooie dorp draaiende te
houden.

Het ontvangen van subsidies van de gemeente om
activiteiten te organiseren loopt anders gevaar. Wij
kunnen jullie melden dat de sfeer in de dorpsraad prima is
en we niet onnodig vaak vergaderen: zes keer per jaar en
één keer per jaar een algemene ledenvergadering.
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Het kost echt niet heel veel tijd. De vertrekkende
bestuursleden vertellen jullie er graag meer over.

Laat het weten als je er iets voor voelt via
dorpsraad@noordwelle.com

In de rondvraag kwamen onder meer de rommelroute van 22 april,
de toekomst van ons kerkgebouw, de gladheidsbestrijding en de
parkeerproblemen in sommige straten aan de orde. De
kernwethouder verklaarde dat een eigen parkeerplek in de
openbare ruimte vaak verondersteld wordt een recht te zijn, maar
dat het dat niet is.

Na de vergadering werd de in opdracht van de Gemeente
Schouwen-Duiveland gemaakte film ‘Wat wil Schouwen-
Duiveland?’ vertoond. Deze boeiende film over het streven naar een
zo klimaatbestendig mogelijk eiland, werd ingeleid door Martine
Verweij, die ook het nagesprek leidde. Met dank aan Rob Beneker
voor het verzorgen van beeld en geluid en de andere vrijwilligers
voor het verzorgen van de koffie en het drankje achteraf!

Jullie dorpsraad

De redactie wenst iedereen een mooie lange zomer toe!
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