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 Maart/April 2024 
 

 VAN DE REDACTIE  

 
We hopen weer een gevarieerd krantje in elkaar gezet te hebben, 
maar staan zoals altijd open voor nieuwe ideeën of rubrieken. We 
zijn natuurlijk altijd heel blij met kopij. Misschien vinden nieuwe 
inwoners het b.v. leuk om zich voor te stellen in ons krantje!  
Of een ander leuk verhaal, recept enz enz. 
Wij houden ons aanbevolen. 
 
 
Om onze redactie wat meer draagvlak te geven zijn we op zoek 
naar een extra redactielid. Lijkt het je leuk schuif gerust eens aan 
bij de vergadering. Voor vragen kun je bij 1 van de redactie leden 
terecht.   
 

Veel leesplezier 
 
 
 
 
 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

45ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

 
Redactie:      Marianne de Jonge,  Kitty Heye, Trudy Groenleer 

Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh 
Vormgeving:  Leo Schults en Trudy Groenleer 
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• Wij erg blij worden van kopij 

• Er wel altijd gecensureerd wordt 

• Wij 1 x per 2 maanden uitkomen 

• dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is  

• Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is 

• Wij kopij voor het volgende nummer graag voor 10 juni  

ontvangen  

• Wij Lars van harte welkom heten als nieuwe pasgeboren 

inwoner van Noordwelle 

• Wij de familie hierbij van harte feliciteren met de 

gezinsuitbreiding 

• Wij de nieuwe inwoners aan het Hoefijzer van harte 

welkom heten 

• Er gezien het vele nestelen in deze periode ook aardig wat 

vogelgezinsgroei op stapel staat 

• Sommige vogels dit jaar wat gedesoriënteerd waren door 

de vele verdwenen bomen in en om het slingerbos 

• Wij er vertrouwen in hebben dat er nog genoeg 

nestplekjes te vinden zijn 

• De eerste jonge eendjes weer al gesignaleerd zijn begin 

april 

• De fruitbomen in de oude boomgaard en in Wellehof ook 

weer al prachtig staan te bloeien 

• Er dit jaar weer een echte paashaas gesignaleerd is op ons 

dorp 

• Het een heel leuk kinderfestijn was op tweede paasdag 

• Wij het super vinden dat er altijd weer mensen zijn die dat 

organiseren 

• Het fijn is dat die oude tradities weer in ere hersteld 

worden 

Wist u dat  

about:blank
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• De bijna traditionele fietspuzzelwedstrijd op 

Hemelvaartsdag plaats vindt op 9 mei 

• De organisatie al druk bezig is met de route 

• Wij benieuwd zijn naar de nu voor de tweede keer 

georganiseerde Rommelroute hier in Noordwelle 

• Wij hopen dat het weer meewerkt en het een prachtige 

dag zal zijn 

• In deze editie het laatste deel van de Pelgrimstocht van 2 

Welse Wuuven 

• Zij alweer staan te springen om weer te gaan wandelen 

• Wij dan er weer naar uitzien om hun verhalen te lezen 

De Agenda  

 
• Eerste vrijdag van de maand:           Snekavond 

• Derde vrijdag van de maand (20:45):     DDaames 

• Laatste dinsdag van de maand:       Tafelen 

• Laatste zaterdag van de maand ( 17.00 uur):  Heeren       

• Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb 

uurtje van 10 tot 11 uur 

• Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 

19.00 uur  

• Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 - 

17:45 uur, vesperviering 18:00 – 18:30 voor beiden 

opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur 

hiervoor aanmelden via: www.kloosterwelle.nl  

• Zaterdag 27 april Koningsdag, aubade, koffie met 

tompoes/oranjebitter 

• Donderdag 9 mei hemelvaartdauwfietsdag 
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Een koek en zopie ervaring 

 
Onze eerste kennismaking met de straô op Noordwelle was in 
februari 2020. Wij woonden nog niet officieel op de Dorpsring en 
maakten `s morgens een rondje door het dorp. In het voorhuis van 
de Fam. Fasol was de koek en zopie. We werden daar onthaalt door 
een zeer enthousiaste vrijwilliger (Hans v.d. Assem) door ons gratis 
koffie aan te bieden. 
Wel met de opmerking “als jullie hier komen wonen dan is de koffie 
volgend jaar niet gratis” Dat was duidelijk, kort en krachtig! 
 
Inmiddels zijn we aardig ingeburgerd. Dit jaar werd ik gevraagd 
voor de koek en zopie ̀ s middags op de Ring. Samen met Marianne 
en Hans v.d. Assem werd het een gezellige boel. Hans reed op en 
aan van Dorpshuis naar onze kraam als een gevaarlijke jongleur. 
De erwtensoep was om die tijd niet aan te slepen, maar ook de 
kruidenbitter in de piepkleine glaasjes niet. Dat allemaal zonder te 
morsen! 
 
Jammer dat het begon te regenen, waardoor het ringsteken niet 
door kon gaan. En daardoor ook onze omzet. Ondanks dat toch 
goed gedraaid. 
 
Voor mij is deze samenwerking voor herhaling vatbaar, wie weet 
tot volgend jaar. 

Vriendelijk groet, Ineke 
 

Uitslag van de mooist versierde paarden 

  
1        Rosanne Rentmeester – v/d Velde 
2        Alison Nuis 
3        Amiette Boot 
4/5     Marjolein Steutel  en Karin den Hollander. 
6        Leanne v/d Berg 
De groepsprijs is gewonnen door de Zeeuwse Knopjes. 
Helaas is het ringsteken niet doorgegaan vanwege de regen. 

Herda 
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Paasfeestje  in ons dorpshuis. 

 
Het belangrijkste feest dat het Christendom viert is Pasen, ook wel 
het Paasfeest genoemd. 
Viering van de opstanding van Jezus Christus. Dit evenement 
symboliseert hoop en vernieuwing en het markeert tevens het 
einde van de vastentijd. 
Gevierd met culturele tradities zoals eieren beschilderen en 
paaseieren verstoppen maar zeker ook van maaltijden met familie 
en vrienden of….dorpsgenoten. 
 
En dat hebben wij ook in en omheen ons dorpshuis te Noordwelle 
op 2e Paasdag trachten in te vullen. Met ook het kennismaken met 
ietwat minder bekenden en dus nieuwe gezichten en personen. 
Heel tof dus.  
 
Er was goed gezorgd zodat wij qua inwendige mens en kind niets 
te kort kwamen. Aan veel was gedacht: chocolade eitjes en hazen, 
veel en lekkere div. broodjes, heel veel echte maar veelkleurige 
eieren, krentenbollen en verschillende soorten beleg.  
Drinken ook beschikbaar, voor ieder wat wils en wij hebben het erg 
netjes gehouden dus niets uit 
de tap hoor! 
 
Spelletjes gedaan in alle 
soorten en maten, onderlinge 
wedstrijdjes gehouden en 
allemaal prijs natuurlijk. Er 
was ook een kunstenares 
aanwezig die erg goed met de 
schmink overweg kon  
alsmede zelfs 2 bijna niet van 
echt te onderscheiden  
paashazen……..gewoon uit 
ons dorp en geweldig hun 
enthousiaste inbreng. 
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Een 15 tal kids en ca 12 volwassenen. Dat zou evt.bij herhaling 
volgend jaar nog wel wat meer mogen worden. Ook de verhouding 
kinderen vanuit ons dorp en van daarbuiten( op bezoek hier bij een 
oma of opa) mag ook nog wat veranderen.  
Wij leren graag en zullen als bestuur het zeker weer gaan 
evalueren. Wel heel leuk dat er ook  “nieuwe” gezichten waren en 
mogelijk smaakt hen binnenkort naar meer………….Daar houden wij 
van, toch? 
 

Groetjes, Connie, Karin en Lex 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

 

 
 
 

 
 Noordwelle op de fiets 
      
op Hemelvaartsdag 9 mei….  
schrijf je in en neem je buren mee  

• vanaf 9.30 uur koffie/thee ontvangst bij Ons Dorpshuis  

• 10.00 uur vertrek eerste groepje (2 tot 4 personen). 

 met de routebeschrijving én een routekaart op papier.  

• lengte ca.30 km. 

• om de 2 minuten vertrekt een volgende groepje. 

• halverwege is een rustmoment.  

• onderweg goed opletten, want bij terugkomst   

krijgt u vragen te beantwoorden.  

• bij de finish op het terras zijn er broodjes. 

• inschrijfgeld € 2,= p.p.   

• drankjes bij de finish voor eigen rekening. 

• bij slecht weer laten we de avond tevoren weten of het 

door gaat. 

----------------------------------------------------------------------- 

Inschrijven  
Naam/namen: 
 
Telefoonnummer(s): 
Inleveren bij Hans vd Assem voor 2 mei  a.s. in de brievenbus : 
Dorpsring 9 of per mail: vandenassem@hotmail.com
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4e Pelgrimstocht van twee Welse Wuuven 

 
De volgende dag, 10 oktober, om 8 uur vertrokken. De route ging 
verder over de heuvels van Haute- Saone, en langs het riviertje de 
Salon. We hadden een tocht van 28 km voor de boeg, dus het 
beloofde een lange en warme dag te worden. 
Ons einddoel deze dag was Champlitte. Ook weer zo’n stadje met 
een eeuwenoude geschiedenis.  
Vondsten van oude munten en mozaïken dateren uit de  Romeinse 
tijd. Karel V heeft er grachten en muren laten bouwen in woelige 
tijden. Het was een belangrijke handelsplek in de 15e eeuw en later 
werden een Augustijner en Kapucijner klooster gebouwd en kreeg 
de stad zelfs een koninklijk hospitaal 
 
Het werd inderdaad warm, de temperatuur steeg naar 28 graden 
en er ontstond een groot probleem, de waterzak van Marianne was 
leeg. We naderden een klein dorp, gingen over een bruggetje en 
we zagen een moeilijk lopende oudere vrouw en een jongere vrouw 
naderen. Zij stonden stil bij een ommuurde tuin waar de 
druivenranken overheen groeiden. De oudere dame plukte een 
druiventros en vroeg of wij wat druiven wilden. Die lusten wij wel, 
en we namen de gelegenheid waar om te vragen of we de waterzak 
mochten vullen.  
 
We werden gelijk uitgenodigd om in de tuin even bij hun aan de 
tafel te komen zitten. Heerlijk zo’n koele schaduwtuin met wind in 
de bomen. Ze stelden zich voor moeder Theresa (98 jaar) en haar 
dochter Francisca. We kregen een kop koffie aangeboden, en het 
werd een onverwacht genoeglijk babbeluurtje. Moeder woonde nog 
zelfstandig en haar dochter woonde een paar huizen verder. En ze 
wilden natuurlijk ook van alles van ons weten.  
Francisca wilde ons ‘s-avonds wel naar Champlitte met de auto 
brengen, daar moest ze toch naartoe, maar nee, wij wilden die 
laatste 6 km ook lopen. Die laatste kilometers waren echter 
behoorlijk zwaar op een open weg in de volle zon. Eindelijk zagen 
we de camping die dicht bij de stad moest liggen.  
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En ja hoor, de kerktoren. Aangekomen daar belden we het nummer 
om ons te melden. 
Even later kwam een dame ons ophalen, met de code van het 
cijferslot van de pelgrimsopvang, die in de Rue d’ Eglise, dus vlak 
bij de kerk was. Het was eenvoudig maar schoon en we hadden 
alweer een pelgrimshuis voor ons alleen. 
 
Aan de overkant van het kerkplein was een Auberge, we konden 
daar terecht om wat te eten.         
Het restaurant was in de eeuwenoude kelder met bijzonder mooie 
gewelven. We genoten daar van verse forellen, die smaakten 
heerlijk met een koel wit wijntje! Het was een mooi slot van een 
vermoeiende dag!  
 
Woensdag, 11 oktober,  19 km naar Autet.  
 
Eerst maar even naar de bakker voor lekkere koffie en croissants. 
Belegd stokbrood mee voor onderweg en we konden weer van 
start. Eerst terug naar de kerk, daar na enig zoeken de route 
opgepakt die door middeleeuwse straatjes de stad uitliep. We 
kwamen al snel op een D.-weg en daarna op GR routes door het 
zeer afwisselende landschap. We kwamen door veel dorpen,  er 
was veel te zien. Veel dorpen hebben een lavoir een wasplaats en 
een fontijn.  
 
Deze regio is ook bekend om de typische vorm en kleurige 
dakbekleding van de kerktorens. In de middag liepen we langs een 
mooie brede rivier, de Saone.  De gele herfsttinten van de bomen 
schitterden in het snel stromende water.  
De uren vlogen voorbij. Toen nog een stukje lopen langs een kanaal 
en daarna via een moeilijk te vinden oude tunnel, door een 
dichtgegroeid terrein naar het adres in het plaatsje Serrait, waar 
we om half 7 aankwamen. 
 
Dit was een oude boeren nederzetting waar we hartelijk werden 
ontvangen door Rogier, een aardige en gastvrije man.  We gingen 
eten in de grote boerenkeuken, met schouw en oven.  
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Rogier maakte ondertussen een ovenschotel met aardappelpuree, 
suddervlees en wilde paddenstoelen, met daarin ook trompettes de 
la mort, die hij zelf verzamelde en droogde. Hij kookte altijd graag, 
het was dan ook een bijzondere maaltijd.  
Hij woonde daar met zijn zoon, die studeerde maar nu net een paar 
dagen aanwezig was en zijn best deed zich in het Engels 
verstaanbaar te maken.  
 
Rogier deed de pelgrimsopvang voornamelijk om de studie van zijn 
zoon te bekostigen. Hij was een gezellige en onderhoudende 
gastheer en vertelde veel over zijn leven en het werken daar op de 
boerderij. 
 
De volgende dag, donderdag 12 okt.,  
 
We werden om half 9 uitgezwaaid door Rogier. De zon scheen 
alweer lekker en de voorspelling was 27gr, in de middag. We 
hadden nog wat fourage meegekregen, waar we blij mee waren 
want we kwamen geen enkele winkel of cafe tegen. 
 
Op het gemak wandelden we de 18 km naar onze volgende 
bestemming de Chambre d Haute van Marie in  Frasne le Chateau. 
We werden hartelijk welkom geheten door Marie, een charmante 
vrouw in een bijzonder ingericht huis. Alles stond vol met 
Brocanterie, van allerlei 
stijlen, door elkaar. Overal 
hing wat en overal stond wat, 
we kwamen ogen tekort.  
Wij hadden nog wat tijd over 
om het oude dorp te  
bekijken.  
Er was een prachtige oude 
Romeijnse wasplaats, nog 
geheel intact. Er waren veel 
mooie oude boerenhuizen, 
vaak opgeknapt en alles 
maakte een verzorgde 
indruk.  
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Marie maakte een heerlijke vegetarische schotel voor ons klaar en 
vertelde ondertussen hoe zij 20 jaar geleden, na het overlijden van 
haar man, met de pelgrimsopvang begon.  
Zij was de eerste in die buurt die met zoiets begon. Zij vond het 
nog steeds leuk om zoveel verschillende mensen te ontvangen. 
Vrijdag 13 oktober, zonnig en 27 gr. in de middag.   
 
We wandelden langs de rivier de mooie rivier de Saone en later 
langs een kanaal, dat in een tunnel verdwijnt. Via de Marie hadden 
we 3 adressen en telefoonnummers, dat zag er goed uit.  
We werden teruggebeld door Gerard en waren welkom in zijn huis. 
Gerard had bijen als hobby en dus werden we welkom geheten met 
een glaasje honinglikeur. Zelf was hij ook vaak pelgrim geweest en 
kletste honderduit over zijn belevingen. Hij was een prima gastheer 
en al spoedig voelden wij ons op het gemak.   
Hij kwam aanzetten met een teiltje en een droogrek voor ons wasje 
en maakte  lekker eten voor ons klaar. 

 
 
Zaterdag 14 oktober, onze laatste wandeldag.  
 
Helaas was het weer 
omgeslagen en het 
begon eerst zachtjes 
te regenen, later 
helaas stortregen, 
dus voor het eerst 
onze regenpakken 
aan. Wij volgenden 
de GR route 145, en 
daar hadden we 
geen spijt van. 
Mooie paden, eerst 
omhoog, later weer 
dalen.  
 
Wij aten ons onderweg gekochte belegde stokbroodje tussen de 
middag, op een bank in een overdekte waterplaats in het bos. 



12 

 

 

Wij vervolgden de GR route, eerst door een bos, later door rustige 
voorsteden van Besançon.  
De route gidste ons naar het centrum, tot de kathedraal. Het was 
een superroute, we hoefden nergens te zoeken en de grote wegen 
werden omzeild. 
 
Er ging een wereld voor ons open, na al die stille wegen ineens 
midden in de stad, Het  was marktdag  in de Grand Rue, heel druk 
met winkelende mensen. Je kon over de hoofden lopen! Na het 
bezoek aan de kathedraal gingen we op zoek naar het IBIS hotel, 
geen pelgrimsadres meer want we moesten om 6 uur opstaan. 
Maar hoe kan het toch weer, er waren 2 IBIS hotels, een sjieke en 
een budgethotel. En we stonden natuurlijk bij het verkeerde hotel 
waar een beetje geringschattend naar onze bereisde kleding werd 
gekeken.  
Wij werden doorverwezen. Nog 2 straten verder daar is het andere 
hotel. Het was er prima, voor € 75,00 hadden we een zeer nette 
kamer met douche en toilet.  
Restaurant bij de buren! Wij gingen er na een heerlijke douche op 
onze slippertjes heen en genoten er van een heerlijke pasta en 
uitzicht op een groot plein. 
 
De halte van de Flixbus was recht tegenover het hotel. We namen 
koffie in een beker mee van het hotel om half 7 in de morgen,  en 
we moesten nog een halfuur geduld hebben voor de bus kwam, 
want die was te laat. In de bus was het even wennen aan de 
slaaplucht en de snurkgeluiden. Verder was de bus aardig 
comfortabel, met verstelbare stoelen en stopcontacten.   
We gingen over de grens met Duitsland bij Freiburg, waar we gelijk 
moesten stoppen voor de douane. Eerst papierencontrole toen ging 
het luik van de bus open en wij moesten allemaal naar buiten 
komen. Bagage pakken, meenemen en langs de stoeprand gaan 
staan, werd ons medegedeeld. Ondertussen was ook een busje 
gestopt met een hasj hond.  
 
Eerst werd onze bagage besnuffeld, daarna werden wij ook 
allemaal besnuffeld. De hond had extra belangstelling voor een 
man in een lange jurk. Hij mocht even mee in het politie busje. 
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Even later konden we weer instappen, de man in de jurk mocht ook 
weer mee. Al met al wel 3 kwartier vertraging.  
We reden terug over Luxemburg via België richting Antwerpen. Het 
was een lange zit geworden, we deden er 15 uur over, maar 
uiteindelijk kwamen we er toch. In Antwerpen zagen we vanuit de 
bus de auto van Hans al staan, midden op het plein van het 
busstation. 
 
Het is weer een bijzondere reis geweest, waar we toch wel een 
dagje of wat van moesten bijkomen!! 
 

Gerda en Marianne 
 

 

 
Hartelijk dank voor het meegenieten, we zien uit naar het 

vervolg van de route! 


