September/Oktober 2024

VAN DE REDACTIE

Na een eerste ” gevoelsmatige” herfstweek met veel regen
wordt dit stukje geschreven. Wel weer even wennen hoor, die
lagere temperaturen. Maar hopelijk komt er in oktober toch

nog mooi zonnig herfstweer!

Het was een rustige septembermaand in ons dorpje, dus ook
niet zoveel kopij. Maar gelukkig was daar nog het laatste stuk

van het voetreisverslag van onze pelgrimsvrouwen.

Mocht u als lezer ook wat grappigs en/of bijzonders
meemaken, schrijf dan gewoon een stukje voor onze NNW.

Of vraag het aan de redactie om hierover wat te schrijven.
Zo houden we met zijn allen onze dorpskrant in stand!

Veel leesplezier.

Redactie:

NOORDERNIEUWSWELLE
Dorpskrant van Noordwelle
dorpskrantnnw@gmail.com
www.noordwelle.com
46ste jaargang
Verschijnt 6x per jaar

22 NOORDWELLE, 58
= AV, LSO

Marianne de Jonge, Kitty Heye, Trudy Groenleer
Juus Kreiken en Ineke v.d. Koogh

Vormgeving: Leo Schults en Trudy Groenleer



about:blank
about:blank

Wist u dat

Wij erg blij worden van kopij

Er wel altijd gecensureerd wordt

Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is

Wij kopij voor het volgende nummer graag voor 10
december ontvangen

Handgeschreven kopij ook altijd nog hartelijk welkom is
Er eind augustus zomaar onverwachts een potje jam bij
iemand op de stoep stond

Het wel even duurde voor de gulle gever getraceerd was
Het wel erg gewaardeerd werd

Wij hierbij onze nieuwe inwoner Raymond van Kempen
hartelijk welkom heten aan de dorpsring

De bieb in ons dorpshuis nog steeds open is de 1¢ en 3¢
dinsdag van de maand

Dit tussen 10 en 11 uur in de morgen is

Er dan ook vaak een bakje koffie is

Er natuurlijk ook altijd op andere momenten, dat het
dorpshuis open is, van de bieb gebruik kan worden
gemaakt

Ineke nog altijd nieuwe boeken kan gebruiken

Wij nog altijd graag boek- en /of filmrecensies ontvangen
voor ons krantje

Er nog steeds een volkstuintje van ca. 200 m2 te huur is .
Dit voor een heel schappelijke prijs is

U zich daarvoor kunt aanmelden bij onze
dorpsgemeenschap

Wij hierbij Vera heel hartelijk bedanken voor haar
jarenlang trouwe bezorging van de kranten

Wij hopen dat er net zo’n goede nieuwe komt als Vera
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Wij hierbij Ada en Cees Pijl van harte feliciteren

Zij 2 oktober nl. maar liefst 60 jaar getrouwd zijn

U de avond van 16 november in ons dorpshuis niet mag
missen

Er dan nl. een primeur plaatsvindt

U dan van een echte rijsttafelavond kunt genieten

Een grote groep enthousiaste liefhebbers van deze keuken
deze maaltijd verzorgen

Het de week voor 16 november vast heel lekker zal ruiken
op Noordwelle

De Agenda
Eerste vrijdag van de maand: Snekavond
Derde vrijdag van de maand (20:45). DDaames
Laatste dinsdag van de maand: Tafelen

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb
uurtje van 10 tot 11 uur

Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop
19.00 uur

Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 -
17:45 uur, vesperviering 18:00 — 18:30 voor beiden
opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur
hiervoor aanmelden via: www.kloosterwelle.nl

Zaterdag 16 november Babi Pangang avond

Vrijdag 29 november Sinterklaas in Ons Dorpshuis
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Dorpskrant NNW zoekt een nieuw redactielid!

Ben jij creatief, nieuwsgierig en heb je een passie voor schrijven?
Wil jij bijdragen aan het nieuws en de verhalen die ons dorp
levendig houden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij?

« Een kans om deel uit te maken van de redactie van de
dorpskrant NNW.

o Ruimte voor frisse ideeén en creatieve inbreng.

o Gezellige vergaderingen, eens per twee maanden,
waar we samen brainstormen en plannen maken voor de
krant.

e De mogelijkheid om lokaal nieuws, interviews en
achtergrondverhalen te schrijven die er écht toe doen.

Wat zoeken wij?
o Enthousiasme en betrokkenheid bij het dorp.

o Goede schrijfvaardigheden en een vlotte pen zijn niet
nodig.

o Nieuwe ideeén om onze krant nog aantrekkelijker te
maken voor onze lezers.

Heb je interesse? Stuur een email aan dorpskrantnnw@gmail.com
We kijken ernaar uit om van je te horen!

Word jij ons nieuwe redactielid?

Samen maken we NNW ndg leuker!


mailto:dorpskrantnnw@gmail.com

59¢ pelgrimstoscht van 2 wellse wuuven mei 2024

Op maandag 6 mei stapten we weer in de Flixbus deze keer op het
busstation in Reims. We werden keurig op tijd door Hans
afgeleverd, de bus kwam al snel en we mochten onze tickets en
paspoort laten zien bij het geopende bagage-luik. Gerda had het
handig gevonden om wat eurobiljetten in haar paspoort te stoppen.
Deze vielen gelijk voor de voeten van onze chauffeur, bij het tonen
van het paspoort, tot grote schrik van Gerda en vermaak van de
chauffeur en de andere passagiers. Mmmm.. dat begint al weer
goed, bromde zij toen ze alles weer van de grond had geraapt. De
reis van Reims naar Besancon verliep verder prima en na een
tussenstop in Straatsburg,(wij vonden daar een gezellig jazz cafe
voor de koffie) stapten we 10 uur later uit op de plaats van
bestemming, vlak voor het Ibis hotel waar we een kamer geboekt
hadden.

De volgende dag, dinsdag, eerst een prima u"‘
ontbijt, de rugzakken om, vervolgens langs een | =

boulangerie voor een lekker belegd stokbroodje |
voor onderweg en het echte werk, de eerste 22
km wandelen kon beginnen. Door een stadspark
en een brug over de Doubs, de stad uit. Mooi
bosachtig wandelpad, later door golvend
landschap, tot 600 mtr. klimmen vandaag op dit
traject. Het werd de dag van de attente mannen
die op ons pad kwamen.

Het begon in een klein dorp, waar we even stonden te beraadslagen
over de goede richting. Twee passerende pelgrims wilden ons heel
graag het goede pad wijzen van de Via Francigena. Het was aardig
bedoeld, maar wij wilden dat niet. Wij wilden de route uit ons
boekje volgen, maar volgens deze pelgrims was dat geen goede
route, want die van hun was veel mooier, en makkelijker, die
moesten wij beslist volgen. Okay, Bedankt! zeiden wij. Uiteindelijk
liepen zij verder.

Toen ze uit het gezicht verdwenen waren keken we elkaar even
aan, we keerden om en vervolgden het pad van het boekje.
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In de middag zagen we bij een tunnel onder een viaduct een man
belangstellend naar ons kijken. Hij sprak ons aan met de vraag of
we al onderdak voor de nacht hadden. Ja hoor, dat hebben we. Of
we dan een kop thee of koffie wilden hebben?

Goed dan, zo'n aardig aanbod kun je als pelgrim niet weigeren.
Even later zaten we bij hem aan tafel met thee een poosje gezellig
te babbelen.

We vervolgden onze tocht en het begon te regenen. Eerst een paar
druppels, maar al gauw ging het over in belletjes in de plassen,
helaas het was nog 2 uur lopen naar ons overnachtingadres. We
moesten de moed er wel in houden.

Marianne had een oude spreuk van Leentje Lokker paraat: Wat de
Here nat maakt, maakt de Here ook weer droog! Heel nat kwamen
we aan in I'Hopital du Grosbois, deze naam verwijst naar het
gasthuis, waar in de middeleeuwen reizigers en pelgrims konden
verblijven. Helaas, voor ons, reizigers in deze tijd, nergens een bar
of restaurantje te bekennen.

Het werd gelukkig wat droger, en er stond een bankje op een plein
waar we even gingen zitten. Aan de overkant van de straat ging
een deur open en kwam een man naar ons toe. Willen jullie
misschien een kopje thee, kom dan maar even mee. Het was heel
aardig van hem, en we hadden een leuk gesprek aan zijn
keukentafel.

Hij was een Zwitser en vertelde dat veel Franse mensen naar
Zwitserland gaan om te tanken, en veel Zwitserse mensen naar
Frankrijk voor hun boodschappen ,en er daarom vaak druk verkeer
was in het kleine dorp. Hij vertelde ook heel veel over zijn kinderen
en kleinkinderen. Toen we verder gingen waren we gelukkig heel
dicht bij het B en B adres, waar we gereserveerd hadden. We
werden hartelijk ontvangen, we kregen heerlijk eten en op onze
kamer werd de tafel gedekt. Groentetaart, macaroni met kip een
wijntje erbij en koffie toe. Het was er lekker warm en we konden
gelukkig onze natte kleding drogen.

Woensdag 8 mei. Van L’ Hopital du Grosbois naar Aubonne, 24,5
km lange route en klimmen tot 900 mtr. hoogte.
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De route in de morgen viel wat tegen. We liepen een lang stuk
langs een D weg en later nog een stukje langs een RN. Het was
zwaar bewolkt maar plots kwam er een stukje blauw in de lucht.
Volgens (uit betrouwbare bron) een oud Noordwellense
dorpswijsheid: Als je daar een hemd uit kunt knippen, wordt het
vandaag nog mooi weer. Het kwam uit.

In de middag werd de route mooier over landwegen. We waren
nog steeds van plan het boekje geheel te volgen en lazen het
volgende: Over een graspad de weg vervolgen, onder
hoogspanningsleidingen door, let op, waarschijnlijk geen signaal op
GPX. (dat klopte dus) maar de routebeschrijving leek op een
puzzeltocht. Voor de bosschage ga je rechtsaf, langs een akker. Na
150 mtr. Linksaf, dan 200mtr. links aanhouden. Na 900 mtr.
passeer je een boerderij en je ziet de eerste huizen van een
gehucht.. dan aan het eind rechtsaf.

Het graspad bleek een kletsnatte akker met koren van ruim een
meter hoog en leverde een tot het kruis toe natte broek op. Maar
we kwamen zowaar toch op het juiste pad uit. Daarna gingen we
door een dorp waar een rommelmarkt was, en ook een gezellige
drukte, we konden daar koffie drinken, en er werden ook
pannenkoeken gebakken.

Op een bankje gezeten probeerden we een slaapplek te reserveren.
Maar het zat niet mee. We hadden 3 adressen, maar we kregen
nergens gehoor. Met de vraag of men contact met ons wilde
opnemen wandelden we hoopvol door naar ons einddoel, het stadje
Aubonne, naar het pelgrims- opvangadres in het boekje, wat maar
niet antwoordde.

Daar aangekomen stonden we een poosje op de stoep. Uiteindelijk
kwam een dame tevoorschijn maar ze was niet erg toeschietelijk.
Ze vertelde dat ze allang geen B en B meer waren en niets voor
ons kon doen. Na aandringen van Marianne met de vraag of ze nog
een ander adres wist, zei ze dat we maar naar de vrouw van de
burgemeester moesten gaan, twee huizen verder, die had
misschien nog een slaapplek voor ons.

Wij belden aan, maar deze vrouw vond het niet leuk dat wij zo
onaangekondigd voor de deur stonden.
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Ze had haar familie op bezoek, en er was een baby bij die veel
huilde en snel wakker werd, en nu net sliep. Maar als we heel zacht
konden doen mochten we verder komen. Wij op kousenvoeten
achter haar aan naar boven. Ze bleek toch heel aardig te zijn en
bracht voor ons nog een lichte maaltijd naar boven, op de overloop
waar een zitje was. We waren heel blij dat we onderdak hadden
gevonden, maar voelden ons wel een beetje opgelaten omdat we
inbreuk maakten op hun familie bijeenkomst. We namen ons voor
nog beter ons best te doen om tijdig te reserveren en probeerden
die avond nog de jeugdherberg te mailen, voor de volgende dag,
maar er was geen internet.

We kregen ‘'s- morgens nog een bijzonder ontbijtie met
eigengemaakte paardenbloemen- stroop en jam op brood, en
zagen nog even een blozende baby in stralend humeur, die er heel
goed uitgeslapen uitzag. Na een hartelijk afscheid, en kregen zelf
afgebakken brood van deze lieve gastvrouw voor onderweg mee,
en we gingen weer op pad.

]

Dag 3. Donderdag 9 mei,
Hemelvaartsdag. Het was prima
wandelweer, lekker  zonnig,
onderweg groene weiden en een
heel orkest van koebellen, door
koeien die een stukje met ons
mee liepen. Later, werd het
zwaar, door de dichte bossen op
de flanken van de 880 mtr hoge
Mont d ‘Ursier. Helaas slechte of
geen markeringen. Slecht bereik
op GPX. Het werd heel lastig om het goede pad te vinden en we
liepen tot 2x toe de verkeerde kant uit, vermoeiend omdat de weg
steil omhoog of omlaag ging. Een beetje ontmoedigd stonden we
te beraadslagen: Hoe nu verder? Er kwam een jonge vrouw, tot
onze verbazing, in looppas onze kant uit. Zij wilde ons wel even
helpen, want het was daar inderdaad lastig en vaak liepen mensen
daar verkeerd.



Ze liep een poosje met ons mee en na een paar bospaden links en
rechts afgeslagen te zijn, en een heel steile helling opgeklommen,
(wij gaven de zware rugtassen er de schuld dat we haar niet
konden bijhouden) kwamen we eindelijk het bos uit en in de goede
richting. We maakten ondertussen een praatje en de vrouw bleek
een geoefende trailrunner te wezen, zij liep zware bergtochten. Wij
bedankten haar hartelijk en gingen verder richting Pontarlier.

Komend door een van de buitenwijken vonden we een bar waar we
even heerlijk konden zitten met een kop koffie en konden wennen
aan de drukte van een grote stad.

Net voor openingstijd stonden we bij de jeugdherberg op de stoep.
Er was gelukkig nog 1 vierpersoonskamer vrij, wij deelden de
kamer met 2 jonge Zwitserse dames die op de fiets waren en
misschien nog wel meer vermoeid dan wij.

Veel mensen waren op pad omdat men extra dagen had vanwege
het hemelvaart-weekend, dus drukte overal en moeilijk om een
slaapplek te vinden.

Pontarlier is een mooie op een na hoogst gelegen stad in Frankrijk.
Het wordt ook wel de horloge stad genoemd, of de stad van de
Absinthiades. De stad heeft een strategische ligging in de Jura en
heeft lange tijd een grote rol gespeeld voor reizigers en pelgrims.
Op de plattegrond van de stad herken je de Gallo Romeinse invioed,
door het rechthoekig stratenplan.

Te zien zijn er een fraaie en karakteristieke stadspoort, en
bouwwerken die de grandeur van de negentiende eeuw uitstralen.
De hoofdstraat is breed en gezellig met veel winkels, veel
horlogezaken en juweliers, restaurants en terrassen. Wij dachten
dat het geen punt zou zijn om ergens te gaan eten, maar dat viel
tegen. Vanwege Hemelvaartsdag was veel commercie gesloten en
bij de weinige zaken die open waren stonden rijen mensen op hun
beurt te wachten. Wij gingen wat zijstraten door en kwamen langs
een Marokkaanse kebab zaak, heel eenvoudig, maar het rook er
wel naar lekker eten. Even later zaten we op kunststof stoelen aan
een dito tafeltje met kip kebab en verse frietjes met een beetje
salade en een koud watertje erbij. Dat smaakte verrassend goed!



De Zwitserse fietsdames lagen al op hun bovenste houten brits te
snurken toen we terugkwamen. Het kraakte af en toe boven ons
hoofd, maar we waren zo moe dat we binnen een paar minuten
sliepen op onze beneden bedden.

De volgende dag gingen we in de eetzaal even beraadslagen. We
hadden een paar zware dagen gehad, met al dat klimmen en de
stad wilden we graag bekijken, dus het plan om nog een dag te
blijven was snel gemaakt, ook al zou het de allereerste keer zijn
dat we zomaar een vrije dag nemen.

Allereerst wilden we naar het toeristenbureau voor wat hulp om bij
het zoeken naar overnachtings-adressen. De dame, achter de balie
was heel vriendelijk en ging zelfs voor ons bellen. Ze vond 3
adressen, en de derde was raak. Geweldig! We hebben een bed
voor de zaterdagavond in Les Forges. En voor de zondag het
telefoonnummer van een hotelletje in Jougne op de route. Dus
lekker onbezorgd de stad in.

Wordt vervolgd

Gerda en Marianne

Volks/moestuintje te huur in Noordwelle

Het kan en eerder mogelijk gemaakt door gemeente Schouwen-
Duiveland en met hulp van veel sponsoren ook de Wellehof. Een
aantal gedreven dorpsbewoners zijn naast het Hoefijzer actief
doende met hun gehuurde perceel alwaar 1 perceel ( ca.200 m2 )
nog vrij en beschikbaar is.

Evt. om het stuk te delen in 2 x 100m2.

Niet in een staat waar je blij van wordt maar in november gaan wij
onkruid wieden en de frees ter hand nemen.

In Nederland al vanaf 1620 een bekend fenomeen en totaal nu wel
ruim 3.700 ha. Arbeid verrichten voor het verbouwen van groenten,
fruit en kruiden. Wel volgens enkele basis regels ( geen
commerciéle activiteiten) maar het plezier kan groot zijn en de
huurprijs heel erg laag!
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Het volks tuinieren is vandaag de dag een vorm van
openluchtrecreatie, of dat nu spitten, snoeien, oogsten of planten
betreft. Of uitrusten en genieten van gedane arbeid. Evt. samen
met de andere huurders van percelen aldaar.

Van elkaar leren geeft ook nog een mooie klik van saamhorigheid,
toch?

Belangstelling? Laat het ons maar weten.

Namens de dorpsraad, Lex

Doelstelling Dorpsraad Noordwelle

De Dorpsraad is een schakel tussen bewoners en de burgerlijke
gemeente.

Een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente.

Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de
voorbereiding en uitvoering van het beleid.

Doel: meerwaarde hebben voor verbetering van de leefbaarheid.

Alles in en voor het algemeen belang!
Met een vriendelijke groet:
Namens de dorpsraad, Lex

Mossels

Op dit moment zijn er in het Havenkanaal te Zierikzee nog een 7
tal kotters te bekijken. Overal in vooral Zeeland kun je ze eten en
dus niet alleen in ons fraaie Dorpshuis.

Er zijn echter enkele plaatsen in Zeeland met het predicaat
Mosseldorp.

Yerseke( met grote veiling), Bruinisse en Philipinne.

In deze dorpen draait alles om de mossel: van de kweek en visserij
tot horeca en evenementen.

De beste mosselen van het jaar proef je in de maanden juli t/m
september. Echter met de huidige koeltechnieken kan er nu zoveel
meer.
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Het grootse deel van de productie gaat nu nog naar het buitenland.
Wel zo'n 70% naar Belgié.

Begin september heb ik een tocht met zo'n kotter mee mogen
maken en heel leuk om te doen en zeer leerzaam.

Wat een trieste verhalen zeg. Wetgeving, de politiek en Brussel,
percelen huur, boot perikelen, veel dood zaad en larven et cetera.
Het mosselzaad heeft het zwaar en ik heb met eigen ogen kunnen
zien dat ruim 60% per vangst onbruikbaar is. Heel veel mossels
leeggegeten door krabsoorten( en het wordt per jaar gekker) en
zeesterren.

Veel vissersboten zijn al verschroot. Nu al een 54 sts. en het eind
is nog niet in zicht. Triest te horen dat op dit moment er een 12 tal
super trailers op de helling van de werf in Belgié gereed gemaakt
worden om uit te varen.

Ook Spanje is al een zeer grote producent van mossels en garnalen
en een bedreiging voor de Nederlandse vloot.

Dat wij het Nederlandse product ons maar goed hebben laten
smaken in het Dorpshuis.
Lex
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| Bedankt Noordwelle

Wat een geweldige opbrengst weer dit jaar bij de jaarlijkse collecte
van de Nierstichting !
Maar liefst € 418, 92 !

Reuze bedankt namens de Nierstichting,
Rens en Marianne

Een succesvolle Mosselmaaltijd 5 oktober jl

Zo n 55 personen hebben heerlijk genoten!
Bedankt alle vrijwilligers waardoor dit weer mogelijk was!




