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 Juli/Augustus 2025 
 

 VAN DE REDACTIE  

 
De zomer lijkt alweer langzaam uit ons zicht te verdwijnen. De 
dagen worden korter, de avonden frisser, en hier en daar kleurt 
een boom al voorzichtig naar de herfst. September is begonnen – 
een maand van overgang, van terugkijken én vooruitblikken. 
 
In ons dorpje keert de rust weer een beetje terug na vakanties, 
evenementen en zonovergoten dagen. Maar stilzitten doen we 
natuurlijk niet. De voorbereidingen voor het najaar zijn in volle 
gang, in deze editie van de NNW brengen we jullie op de hoogte 
van de avonturen van dorpsgenoten en het vlaggen voor de vrede.  
 
Heb je zelf iets meegemaakt dat je wilt delen? Een bijzonder 
moment, een grappige anekdote, of gewoon iets dat je bezighoudt? 
De redactie ontvangt graag jouw bijdrage. Samen houden we onze 
dorpskrant levendig en persoonlijk. 

 
Veel leesplezier 

 
 

 

NOORDERNIEUWSWELLE 
Dorpskrant van Noordwelle 

dorpskrantnnw@gmail.com 
www.noordwelle.com 

47ste jaargang 
Verschijnt 6x per jaar 

 
Redactie:      Marianne de Jonge, Trudy Groenleer Juus Kreiken, 

Ineke v.d. Koogh en Annelies Bothoff 
Vormgeving:  Leo Schults en Trudy Groenleer 
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• Wij erg blij worden van kopij 

• Er wel altijd gecensureerd wordt 

• Wij 1 x per 2 maanden uitkomen 

• dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is  

• Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is 

• Wij kopij voor het volgende nummer graag voor 10 

oktober ontvangen 

• U dit nummer wat later dan gewoonlijk in uw brievenbus 

vindt 

• Onze drukker Leo hopelijk van een welverdiende vakantie 

heeft genoten 

• Wij hierbij Nick en Chelsea van harte feliciteren met de 

geboorte van kleine, lieve Olivia 

• Zij na een aantal weken in het ziekenhuis alweer heerlijk 

thuis is 

• Wij Jan en Carina van harte welkom heten als nieuwe 

inwoners van het Hoefijzer 

• Wij tevens Peter en Virginie ook hartelijk welkom heten in 

dezelfde straat 

• Zij zich in dit krantje voor zullen stellen 

• Wij Annemiek en Rick en hond Kyra ook hartelijk 

verwelkomen als nieuwe bewoners in de Jan Delst laan 

• Wij hopen en verwachten dat al de nieuwe mensen nog 

vele  jaren in en van Noordwelle kunnen genieten 

• De Kunstschouw ook dit jaar weer een groot succes was  

• Er veel bezoekers ons dorp hebben bezocht 

• Het dorpshuis hierdoor weer een mooie omzet had 

• Dit mede te danken was aan de inmiddels alom bekende 

superheerlijke appeltaart 

• Er weer vele vrijwilligers ingezet konden worden 

 

Wist u dat  

about:blank
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• Er ondertussen een ware metamorfose buiten om het 

dorpshuis is gerealiseerd 

• Het terras en schilderwerk er weer prachtig uitziet 

• Dit een mooi initiatief is van onze Rose-Marie 

• Zij ondersteund wordt door verschillende andere actieve 

Noordwellenaren 

• Wij ook trots zijn op onze plaatselijke bakkersvrouw 

• Zij al vele zaterdagmorgens  voor overheerlijke broodjes, 

quiches, taartjes en vele andere lekkernijen zorgt 

• Hierdoor veel mensen Noordwelle ondertussen ook kennen 

• Dit soms zelfs voor files in de Smidsweg zorgt 

• Wij uit betrouwbare bron hebben vernomen dat de 

rijsttafelgroep alweer aan het brainstormen is 

• De barbecue dit jaar ook weer heel goed bezocht is 

• De enorme regenbui extra veel gezelligheid bracht 

• Er hierbij een groot compliment wordt gemaakt voor alle 

vlees- en salademakers 

• Wij Nathalie nog van harte feliciteren met het 10-jarig 

bestaan van haar kapsalon 

De Agenda  

 
• Eerste vrijdag van de maand: 18.00 uur         Snekavond 
• Derde vrijdag van de maand (20:45): zomerstop tot 

oktobe:r                                             DDaames 

• Laatste dinsdag van de maand:       Tafelen   

• Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb 

uurtje van 10 tot 11 uur 

• Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop 

19.00 uur  

• Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 - 

17:45 uur, vesperviering 18:00 – 18:30 voor beiden 

opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur 

hiervoor aanmelden via: www.kloosterwelle.nl  

• Zaterdag 27 september Dorpsuitje  

about:blank
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Vergaderdata 

 
Je bent van harte welkom op een van onze 
bestuursvergaderingen. Mogelijk "smaakt" het je naar 
meer............27 september en 27 oktober. 
De koffie/ thee staat gereed vanaf 19.30 uur. 

De dorpsraad 
 

Waar vind ik de Wellehof? 

 

“Waar kan ik de Wellehof vinden?”, vroeg de fietsster in Noordwelle 
aan iemand, die in de voortuin bezig was.  “Dat weet ik ook 
niet”.  De fietsster is gaan zoeken en vond de Wellehof uiteindelijk. 
Het Kloosterwelle team hoorde het verhaal en vroeg zich af of een 
bewegwijzering niet de oplossing zou zijn om de Wellehof 
toegankelijker te maken. 

De dorps- en stilte-boomgaard Wellehof is een verborgen parel: 
een oase waar de tijd vertraagt. Stiltezoekers ontdekken de 
schoonheid van een zorgvuldig ontworpen tuin, waar stilte de 
hoofdrol speelt. 

Bewegwijzering zorgt ervoor dat bezoekers hun bestemming 
moeiteloos vinden. Fietsers en andere gasten weten vaak niet eens 
van het bestaan van de Wellehof. 

Met zorg ontworpen bewegwijzering zorgt dat bezoekers zich 
welkom voelen. De borden zouden zo geplaatst moeten worden dat 
ze zichtbaar zijn, maar niet domineren. Eventueel kunnen wilde 
bloemen of klimplanten rond de palen worden geplant, zodat elke 
aanwijzing een verlengstuk wordt van de tuin zelf. 

Hoe fijn zou het niet zijn als niemand meer hoefde te vragen “Waar 
kan ik de Wellehof vinden?” 

De Wellehof is een dorpsboomgaard met als thema “Stilte”.  Andere 
dorpsboomgaarden hebben andere thema’s. In Ellemeet is het 
thema bijvoorbeeld “Bewegen” .Reageer vooral op dit stukje en wat 
u van het idee van een bewegwijzering vindt.  
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Schrijf ons op secretariskloosterwelle@gmail.com De Welletuin is 
er van ons allen, het dorp en Kloosterwelle. 

Birgitta namens de Wellehof tuingroep van Kloosterwelle 

Vredesweek 

 
Ds. Jitse Scheffer ( van de Protestantse Gemeente Schouwen aan 
Zee ) schrijft ons het volgende: 
In deze tijden van oorlog waarin zoveel mensen wereldwijd 
slachtoffer worden en hongersnood lijden. Geen huis en thuis meer 
hebben en mensen niet meer gerespecteerd worden om wat ze zijn. 
Verlangen wij naar een vreedzame 
samenleving. 
Vandaar weer een Vredesweek van 20 
t/m 28 september met als optie: 
Niets doen is geen optie. 
 
Dus gaan de vlaggen uit aan kerken, dorpshuizen, scholen en 
bewoners. Zijn er samenkomsten in kerkgebouwen voor contact en 
een gesprek. 

Lex 
Schoolkinderen 
De schoolkinderen zullen T – shirts versieren rond het thema 
‘Vrede’, die geëxposeerd zullen worden in de Kerk in Burgh, de 
Pelgrimskerk in Haamstede, de Jacobuskerk in Renesse en de 
Bethlehemkerk in Scharendijke. De shirts zijn te bewonderen op 
woensdagmiddag 24 september van 13.30 – 16.00 
uur en van 18.30 uur – 19.30 uur. Tijdens deze momenten van 
inloop is er gelegenheid om vredeslicht te ontsteken en rond de 

klok van 19.00 uur is er een korte viering met 
zang, muziek, een gebed om vrede en het 
uitspreken van een vredesboodschap. 
 

Marco Boevė 
 
 
 

mailto:secretariskloosterwelle@gmail.com
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Even voorstellen 

 
Daar ben ik dan “terug op het oude nest “ zoals ze zeggen als je 
terug komt naar waar je geboren ben. Ik, Peter Hendrikse geboren 
en getogen Noordwellenaar, ben terug in Noordwelle samen met 
mijn vrouw Virginie. 
Na op Renesse en later vele jaren op Brouwershaven gewoond te 
hebben zijn we verhuisd naar De Hoefijzer 3. 
Ook allemaal toevalligheid, we hadden het er over gehad kleiner te 
gaan wonen en gekscherend riep ik altijd “dan wel terug op 
Noordwelle”. 
 
Nu had mijn dochter wat op Facebook gezien en stuurde een link 
door, niet echt wetend dat het wel het huis was die mijn vader Jan 
Hendrikse en mijn broer Ad samen hadden gebouwd in de jaren 
tachtig, helaas beide niet meer onder ons. 
Mijn vrouw samen  met dochter hadden de stoute schoenen 
aangetrokken en zochten contact met de eigenaars Fam. Hegge , 
ze hadden de toevalligheden verteld en onze interesse niet onder 
stoelen of banken gestopt. Nu waren er natuurlijk ander die 
interesse hadden, wie niet, pracht plekje en leuk huis om eigen te 
maken. 
We hielden ons vingers gekruist en hoopten op een goede afloop. 
Wat waren we blij toen de makelaar ons belde:  
“het is jullie gegund“ ! 
We wisten dat het veel werk was en zijn met volle moed begonnen, 
door een dakkapel en verhoging van de serre te realiseren maakte 
we meer ruimte en konden we zo alles naar wens maken, met veel 
hulp van broer Johan en nodige hulp van zussen Corry en Laura en 
zwager Leo hebben we ons paleisje gemaakt tot wat het nu is. 
Zoals velen kunnen zien is er nog werk in de tuin nodig, ons 
volgende project. 
We hopen vanaf nu met veel plezier hier te kunnen wonen en 
kennis te maken met vele, we hebben onze entree al gemaakt 
tijdens het jaarlijkse dorps BBQ en willen zo gauw we nog iets meer 
gesetteld zijn ook volop in het dorps leven te mengen. 
 

Vriendelijk groet Peter en Virginie Hendrikse 
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Barbecue 19 juli jl. 

 
Geruime tijd voordat het zover was, kwamen de mannen en hun 
tangen bij elkaar om te denken over wat zij, bijna 1/3 van de 
bevolking van het dorp, te eten zouden gaan geven. 
Ook werd er met man en macht gewerkt om het terras en entree 
van al het onkruid te ontdoen…en dit is gelukt! Er was geen sprietje 
meer te zien! 
  
De dag, 19 juli 2025, waarvan men wist dat hij ging komen, was 
aangebroken, een warme plakkerige zomerdag, perfect voor de 
jaarlijkse barbecue. De ovens rookten, gelukkig stond de wind 
gunstig, de tafels stroomden langzaam vol met gezelligheid! De 
drank vloeide rijkelijk en de magen van zo'n 80 mannen, vrouwen 
en kinderen werden gevuld met heerlijke salades, vlees en 
vegetarische gerechten. 
  
Plotseling werd het donker en brak de hemel boven dit gezellige 
schouwspel open…Binnen 10 minuten stond het terras blank, 
veranderde de vis in vissoep en kon men opgelucht ademhalen 
vanwege de kelderende temperatuur. 
Het mocht de pret niet drukken, de rijdende muziek installatie werd 
uit de kast getrokken en de dansvloer was geopend! 
  
Van ouderwets zwieren en zwaaien tot romantisch schuifelen, 
zingen, lachen en gezellige gesprekken, het was er allemaal! 
 
Mannen, bedankt voor het heerlijke eten! 
Vrijwilligers, bedankt voor het onkruid vrij maken van het terras en 
entree van het dorpshuis. 
Iedereen die achter de bar heeft gestaan, voorbereidingen heeft 
gehad, geholpen heeft met opruimen of op een andere manier 
heeft bijgedragen, bedankt! 
 
Het bleef nog lang onrustig op deze midzomeravond in 
Noordwelle…. 

Met vriendelijk groet Annelies Bothoff 
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Meedenken over de toekomst van onze Corneliuskerk 

 
Op 26 juni was er een inloopavond in de kerk waarvoor alle 
inwoners van Noordwelle en omstreken persoonlijk waren 
uitgenodigd. De avond was georganiseerd door de Stichting 
Kathedraaldenkers (die in opdracht van de gemeente Schouwen-
Duiveland haalbaarheidsonderzoek doet naar de toekomst van de 
monumentale kerken op ons eiland) en de kerkrentmeesters van 
de Protestante Gemeente Schouwen aan Zee, waar Noordwelle al 
een aantal jaren onder valt (samen met Renesse, Scharendijke, 
Burgh en de Pelgrimskerk in Haamstede). 
Twintig mensen uit Noordwelle gaven aan de uitnodiging gehoor 
en schreven hun gedachten en ideeën op heel grote vellen papier 
die op 3 tafels waren uitgespreid. Op tafel 1 ging het om wat de 
kerk in het VERLEDEN voor je had betekend, op tafel 2 om wat de 
kerk in het HEDEN voor je betekent en op tafel 3 kon je schrijven 
wat je in de kerk in de TOEKOMST wél of juist niét wenselijk zou 
vinden.  
 
Het gaat om wat er in de kerk als gebouw zou kunnen gebeuren 
als de kerkelijke gemeente het onderhoud niet meer kan betalen. 
Dat is waarschijnlijk binnen 10 jaar het geval, het aantal leden daalt 
elk jaar, in onze kerken zijn nauwelijks jongere mensen meer te 
vinden.  De kerk is weliswaar een Rijksmonument en kan daarom 
niet zomaar verdwijnen, maar het is niet zo dat de overheid alles 
betaalt;  de kerk wordt geacht het gebouw van binnen en buiten te 
onderhouden en krijgt daar slechts een gedeeltelijke subsidie voor. 
Alleen het torenonderhoud  is volledig voor rekening van de 
burgerlijke gemeente.  
 
Natuurlijk is er altijd de optie om de kerk te verkopen aan een 
marktpartij, maar dat is juist iets wat de gemeente Schouwen-
Duiveland en de Stichting Kathedraaldenkers niet voor ogen 
hebben als er nog andere mogelijkheden zouden kunnen zijn. Er 
wordt gesproken over de kerk  ‘als het ware terug geven aan de 
dorpsgemeenschappen, waarbij samenwerking kan worden 
gezocht met de dorpshuizen’.   
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In een klein dorp als Noordwelle is dat nog niet zo eenvoudig wat 
betreft menskracht en financieel beheer.  Misschien kan 
samenwerking ontstaan met nieuw te vormen beheer van de kerk 
van Renesse, waar meer potentie voor andere doeleinden is, als 
een soort satellietlocatie.  Ook is er nog altijd een principe-afspraak 
voor verkoop aan de Stichting Oude Zeeuwse Kerken , maar die 
heeft ook voorwaarden zoals het vormen van een lokale stichting 
die de exploitatie regelt.   
 
De inloopavond in Noordwelle verliep ontspannen en betrokken. 
Het gelegenheidskoortje Provocum Musica bracht onder leiding van 
Ton Kranendonk  3 nostalgische liederen om in de sfeer van vooral 
vroeger te komen.  
Er werd veel op de tafels geschreven: mooie herinneringen aan 
bijv. kerstdiensten met de schoolkinderen,  fijn dat de kerk er was 
en is voor bezinningsmomenten (open kerk in de zomer, nog zo’n 
12 kerkdiensten per jaar, elke week Kloosterwelle) , als 
vanzelfsprekend gebouw in het dorp en als merkteken in het 
landschap (als je de toren ziet ben je al bijna thuis..), voor 
plechtigheden als huwelijken en begrafenissen, geschikt om er 
concerten, lezingen en tentoonstellingen te houden en nog veel 
meer.  
 
Wat zou er in de toekomst kunnen gebeuren? Er waren dromen 
over een door vrijwilligers gerunde minisupermarkt,  een leuk café-
restaurantje (of dat juist niet..), een sportschool,  dromen over dat 
het een plek van liefde en verbinding moet blijven, een rustpunt 
middenin het dorp, waar de klok op vaste tijden luidt.  
De Stichting Kathedraaldenkers brengt aan het eind van dit jaar 
verslag uit van haar onderzoek aan de burgerlijke en kerkelijke 
gemeente.   Mocht iemand alsnog een idee willen inbrengen, dat 
kan via de website pgschouwenaanzee.nl, via contact naar 
kerkrentmeesters.  

 
Namens de Corneliuskerk, Marlies Deurloo. 
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Verkeer Wellandweg 

 
Wij waren ons een beetje druk aan het maken over de snelheden 
op de Wellandweg. 
Vooral inkomend verkeer vanaf de Zoete Kers ( niks ten nadele  van 
maar als verduidelijking)…maar zeker van passanten en 
sluipverkeer die hun weg vervolgen naar de Stoofweg. 
Het Waterschap bericht ons dat er een verkeersonderzoek en telling 
is gehouden en de resultaten zijn nu bekend geworden. 
Gemiddeld rijden er 185 weggebruikers over de Wellandweg en de 
gemiddelde snelheid is een 65 km/uur. 
Hoe men dat gemeten heeft is mij nog een raadsel, maar waarvan 
acte. 
 

• Het is een druk bereden weg maar 85 % van de gebruikers 
doen het netjes. 

• Er wordt zeker te hard gereden maar is geen uitzondering 
op dit soort wegen. 

• Dus: jammer maar Waterschap vindt het allemaal wel 
aanvaardbaar. 

• Rest ons er zelf als inwoner geen potje van te maken en 
dus: langzamer! 

 
Lex 

 

De biblioservice bus in Noordwelle-een bus vol verhalen 

 
Op een zonovergoten dinsdag stapt er een vrouw in de bus van 
middelbare leeftijd. Uiterst gericht glijden haar ogen langs de titels 
van de keurig, gesorteerde boeken in het rek van onze biblioservice 
bus. Na ruim een kwartier heeft ze een stapeltje boeken vast in 
haar handen. Klaar om meegenomen te worden. Terwijl ze zoekt 
naar haar bibliotheekpas, vertelt ze ons dat ze nooit had kunnen 
bedenken zo’n fervente lezer te worden.  
Geïnteresseerd als wij zijn als team van de biblioservice bus, vragen 
wij van waar die omslag dan ineens is gekomen. ‘In coronatijd werd 
ik ziek en het herstel daarna ging moeizaam.  
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Ik kon op een zeker moment niet heel veel meer en mijn lichaam 
was dusdanig verzwakt, dat ik vrijwel niets anders meer kon dan 
zitten en liggen. Midden in deze saaie periode had ik zo’n behoefte 
om toch ‘iets’ te kunnen doen.  
Ik begon met lezen. In het begin kostte het mij echt moeite om de 
eerste bladzijden door te komen. Het leek soms iets weg te hebben 
van een worsteling, maar ik bleef mezelf trainen. Ik heb namelijk 
dyslexie en ja… dan is lezen niet heel erg ontspannend. Toch kreeg 
ik de smaak te pakken. Ik denk toch dat ik het onbewust ben gaan 
trainen.  
 
De biblioservice bus is voor mij een uitkomst, omdat ik nu niet 
meteen een flinke afstand hoef af te leggen om bij een bibliotheek 
te kunnen komen en zo kan ik toch op een makkelijke manier lekker 
blijven lezen.’ 
 
Dit is één van de vele mooie verhalen die we horen als we 
onderweg zijn met onze biblioservice bus. Wij brengen de 
bibliotheek naar je toe. Geen lange rit naar een stad of dorp 
verderop, maar gewoon op loopafstand in je eigen vertrouwde 
omgeving. Daarnaast zijn wij als team laagdrempelig, behulpzaam 
en altijd in voor een gezellig praatje. Heb je vragen over een boek, 
digitale diensten of weet je gewoon echt even niet wat je wilt lezen? 
Wij denken graag met je mee. En goed om te weten: we zijn sinds 
kort boetevrij.  
Dus als je een boek een paar dagen te laat inlevert, dan hoef je je 
daar geen zorgen meer over te maken. Wel zo ontspannen.  
De biblioservice bus is trouwens veel meer dan een boekenkast op 
wielen. In onze biblioservice bus bevindt zich namelijk ook een 
geldautomaat. Hier kun je gemakkelijk en veilig even snel wat geld 
pinnen.  
Naast deze service, bieden wij ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
je OV chipkaart op te waarderen. Ook hebben we een ruim aanbod 
aan postzegels. Altijd fijn voor die ene ansichtkaart die je nog moet 
versturen. 
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Wanneer komt de bibliobus in Noordwelle? 
Iedere week, op dinsdagmiddag tussen 14:00 en 14:45 uur is het 
inmiddels een vertrouwd gezicht geworden; de biblioservice bus die 
het rustieke Noordwelle binnenrijdt en zijn plek inneemt tegenover 
het dorpshuis. Een tamelijk rustige halte, maar wat het zo leuk 
maakt is dat we iedere week onze vaste klantenkring weer zien. 
Even een kletspraatje en informeren hoe het met iedereen is, is ook 
vaste prik. Natuurlijk hopen we op uitbreiding van deze 
klantenkring. Als je houdt van lezen en je wil graag makkelijk en 
snel een boek lenen? Dan kun je ook gewoon lid worden van de 
bibliotheek. In de biblioservice bus kun je meteen een pasje 
aanvragen. Alhoewel de biblioservice bus een kleine jongen is 
vergeleken bij een stadsbibliotheek, is het ook mogelijk om een 
boek te reserveren en dit in de bus op te halen. Zo is er altijd 
voldoende aanbod. Zien we je binnenkort?  
 

Perla de Voogd 
 

Groene vingers…….en beetje spierpijn. 

 
Dat weet vast niet iedereen in ons fraaie dorpje. Dat er dus best 
wat mensen zijn met groene vingers en het vele onkruid bij ons 
dorpshuis niet meer konden aanzien.  
Heeft geen uitstraling naar evt. mensen 
die het dorpshuis nu of later een keertje 
zouden willen huren voor feestje of 
vergadering. 
Maar dat geldt natuurlijk voor heel het 
dorp en omdat de gemeente toch regelmatig andere prioriteiten 
legt en een heus div. “maaibeleid “ voert, zullen wij indien mogelijk 
qua lichaam, toch regelmatig zelf her en der wat moeten wieden. 
Soms moet je ook zelf het voorbeeld geven en naar wij hopen 
kunnen wij de komende tijd de buitenboel een beetje opfrissen. 
Dat geldt zeker ook voor onze Dorpsboomgaard in de hoek van het 
Hoefijzer welke is ingericht met steun van Gemeente, Stichting 
Landschapsbeheer, Rotary en Imkersvereniging. 
Dorpsraad Noordwelle en het Kloosterwelle  team zijn beiden 
verantwoordelijk voor een stuk onderhoud. 
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Doe je mee? Met een groepje 
vrijwilligers is het best leuk om te 
doen en voldoen wij aan het 
ontwerpidee: vergroten van de 
burgerparticipatie en saamhorigheid.  
Er is inmiddels een heuse app-groep. 
Rose-Marie weet er alles van en 
anders graag aanmelden bij leden 
Dorpsraad. 

Lex 
 

Vooraankondiging dorpsuitje zaterdag 27 september 2025 

 
Het traditionele dorpsuitje staat dit jaar in het teken van de 
Oosterscheldekering. 
Volgend jaar is het 40 jaar geleden dat de kering in gebruik is 
genomen. Reden om eens een kijkje te gaan nemen. 
 
We starten in het Topshuis (bedieningsgebouw) met een bakje 
koffie/thee en wat lekkers. Daarna volgt een film over de bouw 
van de kering en aansluitend uitleg. Na de lunch brengen we een 
bezoek aan de publiekspijler, daarbij zal een gids een nadere 
toelichting 
geven. 
 
Ter afsluiting 
van deze dag 
is er nog 
gelegenheid 
om in Ons 
Dorpshuis 
een drankje 
te nuttigen 
en na te 
praten over deze enerverende dag. 
Lijkt het je leuk om mee te gaan? Noteer dan alvast zaterdag 27 
september a.s. in je agenda.  
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Dit uitje gaat door bij voldoende deelname. We hopen daarom op 
veel enthousiaste deelnemers! 
De flyer met het volledige programma en hoe je je kunt 
aanmelden volgt binnenkort. 
 

De Dorpsraad. 

Moestuin nabij onze Dorpsboomgaard 

 
Een viertallen dorpsbewoners kun je regelmatig vinden in “hun” 
moestuin in de hoek van het Hoefijzer. 
Gezellig met elkaar gewassen verzorgen en natuurlijk hopen dat de 
slakken van al dat lekkers et cetera  af kunnen blijven. Best veel 
werk en aandacht is er voor nodig en het groeit onze Anne Mart ( 
de Dorpsfotograaf) letterlijk een beetje boven het hoofd.  
De grond is vaak weerbarstig en dan die wisselende 
weersomstandigheden helpen hem er zeker niet bij. 
Dus: 
Wie heeft er belangstelling om een deel van Anne Mart zijn tuin 
over te nemen? Voor de kosten hoef je het niet te laten…..voor dit 
seizoen euro 5,- 

Lex 
 
 

Een 10 daagse reis door België naar Frankrijk  

 
Vandaag is route extra lang. Wij lopen tot in de avond. Bij het 
dorp waar we overnachten komt er op een halve meter afstand een 
hond blaffend en met poten half door gat in heg hangen. Pfff. Onze 
slaapplaats bevindt zich helemaal achterin het lang gerekte dorp 
Pottes. Als we aankomen slapen, slapen zzzzz. 30.32 km gelopen.  
De vijfde dag krijgen we ontbijt van Luc. Hij vertelt allerlei en ook 
over Songfestival. België was al uitgevallen. Bij afscheid geeft hij 
mijn zus een flinke zoen. Hij zegt dat het in de buurt gewoon is dat 
je mannen en vrouwen zo begroet. Ik moet dus oppassen vanaf 
nu. Na de monstertocht van gisteren hijsen we de rugzakken weer 
op. Voelen de drukpunten op onze schouders en vooruit met de 
geit. We volgen een stoffige weg terug naar de Schelde. Altijd 
imposant  gezicht de Schelde  met blauwe luchten en witte wolken. 
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Door het water is het koel. Mooie vergezichten het landelijk gebied 
in. Op de achtergrond de Vlaamse Ardennen.  
Alle schepen kijken we achterop. Een paar komen uit Nederland: 
Terneuzen, Zierikzee, Werkendam en Dordrecht. De strekken zijn 
hier vrij lang omgeven met lange rijen bomen. Ook hier hebben ze 
knalapparaten. Je knalt bijna uit je jas. Veel fazanten en patrijzen. 
Ook hier weer de 
koekoek. Wanneer 
zou die eens stil zijn? 
Via een klein kerkje 
komen we op 
begraafplaats met 
nog 6 graven van 
WO1-soldaten uit 
Durham.  
We passeren 
schutsluizen. Het zijn 
prachtige 
waterwerken.  
 
Nu lopen we Doornik binnen. Tournai zoals het ook heet. Hier is 
een grote verzameling van bekende winkels. Onze dopjes van de 
wandelstokken zijn versleten. Maar bij Decathlon hier hebben ze 
die ook niet. Hier praten ze frans oei. Bonjour, Ca va? Langs een 
lange allee met veel bomen lopen we langs grote gebouwen 
Tournai binnen. Hier geven koperen schelpen in de straatstenen  
het Schelde pad aan. Nu komen we aan bij het volgende adres: een 
Jezuïeten klooster.  
 
We staan voor een hoge houten deur onder de spinrag. Aanbellen 
geeft geen reactie en bellen over telefoon ook niet. Gelukkig komt 
er een bewoonster met sleutel. De deur met spinrag gaat toch 
open. Het meisje haalt een non die ons de weg laat zien. Een 
doolhof gelijk. Gangen, kamers, deuren en oude boeken. We 
krijgen ruime  eenpersoons kamers en een klein keukentje waar we 
ons eten kunnen klaarmaken. Een zware grendel op de deur 
bewaart voor gevaar van buiten de poort maar binnen..? Vannacht 
vast spokende nonnen. 
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Gegeten in de keuken en we gaan terug naar onze cellen. Bonsoir 
24.70 kilomeer 
Wakker worden in een klooster. De cel is eigenlijk een ruime kamer 
met stevige tafel. Hier zou ik ook wel willen studeren. In het 
klooster zien we niemand. Zelfs geen monnik. Er is wel een mooie 
tuin met fontein. En nu staan we weer buiten en de deur met 
spinrag achter ons dicht. Vandaag hebben we rustdag. We 
verplaatsen onze spullen naar jeugdhotel waar we twee nachten 
zullen blijven. Licht ,zonder bagage, lopen we de stad in. Op naar 
de Jakobus kerk. Hier moet je flink stappen vanwege het hoogte 
verschil. We bekijken de hele kerk met grafstenen en glas in lood 

ramen. Maar geen stempel. We lopen 
binnen bij een reisbureau dat stempels 
kan geven volgens het boekje. In een 
waaier van Engels,  Frans en Belgisch 
vertellen ze ons dat we eigenlijk bij het 
provinciehuis aan overkant moeten zijn.  
Maar die is dicht op zaterdag. Later bij 
het toeristen bureau zit vrouw achter de 
balie al te zwaaien met stempel zonder 
dat we het gevraagd hebben. Zij vertelt 
dat meeste gasten voor stempel uit 
zuiden komen. ????  
Naar Santiago ga je vanuit noorden 

naar zuiden. We bekijken de grote Kathedraal Onze Lieve Vrouwe. 
Het middag gebed wordt gelezen door een pastoor. Er hangen twee 
wandtapijten. Vroeger was dat natuurlijk extra isolatie met mooie 
afbeelding in kasteel. Tournai en Oudenaarde zijn er rijk aan 
geworden met het maken van die tapijten. Er is ook mooi 
houtsnijwerk. Daarna eten wij bij de Schelde onze lunch op. Dat is 
daar een smalle gracht dwars door de stad. Net als we verder gaan 
komt er een binnenvaarder voorbij. Zo smal.. Aan de overkant 
komen we bij een ruim trein station en volgen de ringweg langs 
een aantal stadsparken. We komen bij een heel groot overdekt 
winkelcentrum met warempel een echte Hema. Echt Hema. Na het 
avondeten in jeugdherberg nog stad in voor ijsje. We worden 
tweemaal aangesproken door ‘bedelaars’.  

Wordt vervolgd, André Passchier 
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Verklein de kans, voordat je het werkelijk vergeet! 

Dementie komt veel voor.  

Bijna iedereen kent wel iemand in de familie of naaste 

vriendenkring die er mee te maken heeft. 70% van de dementie 

betreft Alzheimer en 30% uit andere vormen van dementie. Op 

ww.allecijfers.nl heb ik naar cijfers gesnuffeld over Noordwelle. In 

2024 hadden we 295 bewoners  waarvan  90 van 65+.Voor het 

gemak om je iets voor te kunnen stellen:  100 van ons 

Noordwellenaren zijn 60 jaar en ouder.  

De grote statistische getallen laten zien dat 1 op de 5 mensen 

dementie krijgt. In totaal hebben momenteel 310.000 mensen in 

Nederland dementie. Door de vergrijzing neemt het aantal sterk 

toe: in 2030: ongeveer 390.000, in 2040: meer dan 500.000 en in 

2050: ruim 610.000.  

En vergrijzen, daar zijn wij Noordwellenaren goed in !! We moeten 

ons – en ook onze kinderen, zich óm ons - zorgen maken over de 

toekomst.  

Vaccinatie tegen gordelroos vermindert de kans op 

dementie met 20%.  

De Gezondheidsraad is voorstander ervan om mensen vanaf 60 jaar 

een vaccinatie tegen gordelroos (herpes zoster) aan te bieden. Het 

ministerie van VWS zegt dat er met ingang van 2027 geld 

beschikbaar komt voor vaccinatie tegen gordelroos. Wanneer deze 

gratis vaccinatie ook echt beschikbaar is en welke groepen mensen 

hiervoor in aanmerking komen, is nog niet duidelijk. Zoals 

gebruikelijk in Nederland  moet het allemaal nog worden 

uitgewerkt. 

Deze kans vermindering kwam anderhalf jaar geleden al in de 

publiciteit. De onderzoeken zijn inmiddels door anderen 

gecontroleerd en geaccepteerd. Hoe hebben ze dat nu onderzocht? 

Een kleine uitleg over het basisonderzoek in Wales dat vele jaren 
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duurde. Puur op basis van hun geboortedatum kregen mensen die 

geboren waren voor 2 september 1933 géén uitnodiging voor 

vaccinatie en zij die op of na 2 september 1933 waren geboren wél. 

En dan komt  het slimme truckje!  

De onderzoekers vergeleken de mensen die in de week voor 2 

september waren geboren met hen die een week later geboren 

waren.  Met maar één week verschil zal de leeftijd van beide 

groepen gelijk te noemen zijn en dat ze in al het andere gelijk 

waren. Dus zónder vaccinatie werd vergeleken mét vaccinatie. Het 

enige verschil was de vaccinatie!!  

En dan heb je computers die data verwerken en die berekenen dan 

dat in de gevaccineerde groep 20% minder nieuwe 

dementiediagnoses gesteld werden.  

Helaas zijn de 2 prikken vrij kostbaar en voor sommigen te 

kostbaar. Misschien toch een beetje spaargeld gebruiken? Kinderen 

die de kans om mantelzorger te worden willen verkleinen, vrijwillig 

laten betalen? Maar 2027 is gelukkig ook niet meer zo ver weg!  

Het is een persoonlijke afweging. Denk daarbij ook, dat gordelroos 

voorkómen de oorspronkelijke functie is; en gordelroos is erg 

pijnlijk en die kan erg lang duren!! Verklein de kans, voordat je het 

vergeet!  

Bronnen: Medisch Contact april 2025; Alzheimer Nederland; 

www.allecijfers.nl; RIVM juli 2025 

 

 

Juus 

 

http://www.allecijfers.nl/
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Vertel eens… met Nathalie Smeijers 

 

Wie ben je? 

Mijn naam is Nathalie Smeijers, officieel ben ik een Brabander, 

maar woon al sinds mijn 7de levensjaar in Noordwelle. Eerst met 

mijn ouders en nu samen met Dennis. Wij wonen aan het Hoefijzer 

in Noordwelle. 

  

Hoe was het om in Noordwelle op te groeien? 

In Noordwelle opgroeien was erg fijn! We speelden veel buiten, er 

was altijd wel iets te doen! Het voordeel van in een dorp op groeien 

is dat je veel dingen buiten kunt beleven. Zoals hutten bouwen, of 

slootje springen en stoepkrijten op straat. Het is hier heerlijk rustig 

dus dat kon allemaal gewoon. 

   

Wat doe je in het dagelijks 

leven? 

In het dagelijks leven ben ik 

kapster. Op mijn 13de ben ik, 

in Noordwelle, gaan werken bij 

Bram en Janneke Leeuwe bij 

de groenteboer. En op mijn 

17de ben ik begonnen aan de 

kappersopleiding en  in de 

kapsalon van Wout en Magda 

gaan werken. Inmiddels heb ik 

mijn eigen kapsalon, Kapsalon 

aan Zee, recentelijk mocht ik 

het 10-jarig bestaan hiervan 

vieren.  
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Naast dat ik vaak te vinden ben in mijn kapsalon ben ik ook groot 

voorstander van leuke dingen doen. In mijn vrije tijd hou ik mij 

bezig met wandelen, bodypump en yoga. Ook ben ik regelmatig te 

vinden op het terras, genietend van de zon, mijn vrienden en een 

lekker hapje en een drankje. (toch die bourgondische Brabander) 

 Hoe zou je Noordwelle omschrijven aan iemand die er 

nog nooit is geweest? 

Het meest typerende voor Noordwelle is toch wel de dorpskern 

rondom de kerk. Met de kerk in het midden en de woningen er 

rondom. Over de smalle weg kun je hier een rondje om de kerk 

doen. Samen met de nieuwe (tijdens afgelopen kerst) aangelegde 

verlichting geeft dit echt een karakteristiek beeld van het dorp 

Noordwelle. Daarnaast vind je de boerderij van Martien midden in 

het dorp. Dit grote, opvallende terrein zorgt voor de 

herkenbaarheid van Noordwelle. 

Verder zou ik zeggen dat het een ontzettend rustig, leuk en sociaal 

dorp is. De mensen die hier wonen letten op elkaar, zorgen voor 

elkaar en nieuwkomers worden altijd hartelijk ontvangen. 

  

Ondanks dat Noordwelle maar klein is, wordt er veel georganiseerd 

in het dorp. Diverse maaltijd momenten zoals de zomer BBQ, het 

tafelen, de snackavond, maar ook met feestdagen, zoals het vlag 

hijsen met koningsdag. Dat maakt Noordwelle tot het gemoedelijke 

dorp dat het is 

 

Met vriendelijke groet, 

 Annelies Bothoff 
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Kleine impressie van de barbecue op 19 juli jl. 

 

                                 
Buitje? 

     
 
 

      
 

 


