November/December 2025

VAN DE REDACTIE |

Na het mooie najaar was het in november wel even wennen met
wind en regen. Zelfs op 20 november was ons dorp ineens bedekt
met een piepdun laagje sneeuw.de rode bessen van de hulst
werden door de vogels snel verorberd. Zij weten wel hoe de natuur

werkt.
We werden wel weer blij van de gedimde lichtjes rond de kerk.

Geeft weer een warm gevoel.

We kijken ook weer vooruit, wat zal 2026 ons weer brengen.
Op 16 januari eerst de nieuwjaarsreceptie en er staat ook al een
Indische avond in de planning.

Namens de redactie fijne feestdagen

Veel leesplezier
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Wist u dat

Wij erg blij worden van kopij

Er wel altijd gecensureerd wordt

Wij 1 x per 2 maanden uitkomen
dorpskrantnnw@gmail.com ons mailadres is
Handgeschreven kopij ook nog altijd welkom is

Wij kopij voor het volgende nummer graag voor 10
februari 2026 ontvangen

Wij allereerst onze excuses moeten maken aan Karin
Haar naam bij de codrdinatoren van ons dorpshuis
vergeten is te vermelden

Dit stukje “achter de schermen van ons dorpshuis” in ons
vorige nummer stond

Wij hopen het nu rechtgezet te hebben

Wij juist erg blij zijn met Karin als enige, zeer actieve ,
vrouw in de codrdinatoren groep

Het dorpshuis dankzij haar weer heel gezellige
kerstversiering heeft gekregen

Wij Janet Dalebout als nieuwe inwoonster van de Jan
Delstlaan van harte welkom heten

Wij Jannie en Toon alsnog van harte feliciteren met hun
65-jarig huwelijk

Wij ook Gea en Frans van harte
geluk wensen met hun 50-jarig
huwelijk

Het blijkbaar goed wonen is op
ons mooie dorpje

De Sint dit jaar toch nog op
Noordwelle geweest is

Het dit jaar wat minder
opvallend gebeurde

De Noordwellse kleine kinderen weer blij verrast waren
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Wij hierbij de Sint alsnog heel hartelijk bedanken voor” zijn
er zijn "

De lichtjeskerstboom naast de kerk weer bijzondere arbeid
nodig had om hem te laten branden

Het erg spannend was of deze het wel voor 14 december
zou doen

Er gelukkig zeer creatieve en actieve lichtjesmannen op
ons dorp wonen

Deze de moed niet snel opgeven, waarvoor onze
welgemeende dank.

Wij hierbij iedereen mooie lichtvolle kerstdagen toewensen
Wij natuurlijk ook een ieder een gelukkig en gezond 2026
wensen

De Agenda
Eerste vrijdag van de maand: 18.00 uur Snekavond
Derde vrijdag van de maand (20:45). DDaames
Laatste dinsdag van de maand: Tafelen

Iedere eerste en derde dinsdag van de maand koffie/bieb
uurtje van 10 tot 11 uur

Om de week op de woensdagavond Klaverjassen inloop
19.00 uur

Iedere woensdag in de kerk meditatief zingen 17:00 -
17:45 uur, vesperviering 18:00 — 18:30 voor beiden
opgave niet nodig, gezamenlijke maaltijd vanaf 18.40 uur
hiervoor aanmelden via: www.kloosterwelle.nl

Iedere dinsdagavond: Bewegen met Heidi en Dorien in
Ons Dorpshuis van 19.30 uur tot 20.30 uur

Vrijdag 16 januari 2026, Nieuwjaarsreceptie van 18.00 tot
20.00 uur in Ons Dorpshuis

Zaterdag 31 januari 2026, Indische avond

Zaterdag 28 februari 2026, Strad
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Uitslag verkiezingen

Noordwelle 29-10-2025

VWD 52 Volt 2
D66 34 JA21 23
GroenLinks/PVDA 14 SGP 4
PV 39 Denk 0
CDA 29 50 Plus 10
SP 1 BBB 12
FVD 22 Piratenparty-de Groenen 1
Christen Unie 13 BVNL/ groep van Haga 1
Party voor de dieren 1 Blanco 1

Fred van Batenburg

Beste dorpsbewoners van Noordwelle

Begin november 2024 heeft de kerkenraad (KR) van de
Protestanten gemeente Schouwen aan Zee ( PgSaZ ) een
bijeenkomst gehouden in de Jacobuskerk van Renesse.

Onder andere kwam daar aan de orde dat de PgSaZ, ontstaan na
een fusie 5 jaar geleden, 5 kerkgebouwen in haar bezit heeft (
Renesse, Noordwelle, Scharendijke , Burgh en de Pelgrimskerk in
Haamstede).

Omdat het aantal kerkgangers terugloopt, is toen op advies van de
KR besloten een onderzoek te starten naar de herbestemming van




de monumentale kerkgebouwen, te weten die van Renesse,
Noordwelle en Burgh.

We zullen ons hier beperken tot het gebouw van Noordwelle.
Omdat de gemeente Schouwen-Duiveland eiste dat er een
haalbaarheidsonderzoek zou komen door een officieel bureau, zijn
we met het bureau de Kathedraaldenkers in zee te gaan.

Die zijn een onderzoek gestart en u heeft daar een aankondiging
van ontvangen of in de Wereldregio gelezen dat er een Dorpsinloop
werd gehouden in de drie monumentale gebouwen eind juli 2025.
Hier kon men als dorpsbewoner zijn mening geven over wat er met
onze mooie kerk midden in het dorp zou moeten/kunnen gaan
gebeuren. Een redelijk aantal mensen heeft van deze inloop
gebruik gemaakt en zijn of haar standpunt van het gebruik in het
verleden / heden en in de toekomst kenbaar gemaakt.

Wat opviel is dat NIEMAND het kerkgebouw wil laten verdwijnen.
Maar wat dan ermee te doen ?

Welke herbestemming geven we aan dit gebouw zodat het weer
ten dienste komt te staan van alle inwoners van ons dorp. Want
één ding is duidelijk, het handje vol mensen dat nog naar de kerk
gaat af en toe op een zondag, kunnen dit gebouw niet veel langer
overeind houden.

Op 12 aug. 2025 is er een vervolgbijeenkomst geweest met de
uitslag van de onderzoekers van de inloop bijeenkomst.

Deze avond leverde vele suggesties op. Natuurlijk ook ideeén die
wel bekend zijn, zoals: markten, tentoonstellingen, bibliotheek,
museum en concerten.

Maar ook: bijzondere horeca, koelte-opvang tijdens te hete
zomerdagen, dagbesteding, een B&B. en wonen. Voorop staat
telkens de vraag, levert het genoeg op om de hoge kosten van het
gebouw te betalen. Het bouwhistorisch onderzoek leverde voor
sommige ook verrassende resultaten op. Aan de Cornelius kerk
heeft vroeger een groot gebouw gestaan.



Het onderzoek zal hopelijk voor het einde februari 2026 worden
afgerond voor zowel de gebouwen van Renesse als van Noordwelle
en Burgh.

Wordt vervolgd, in de volgende uitgave van de Dorpskrant hopen
we u verder van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Met vriendelijke groet, Jacques Jongeneel.

Introductiesessie Meditatieve Hypnose Heling bij Mir-a-
Gaia-praktijk voor hypnotherapie

Als oud inwoner van Noordwelle krijg ik nog altijd via Marianne de
Jonge twee Noordernieuwswelles.

Eentje breng ik naar het Gemeentearchief en eentje lees ik met
veel plezier. Vaak overvalt me dan een licht gevoel van heimwee,
want het was en is goed wonen in Noordwelle.

Ooit begon ik daar mijn onderwijsloopbaan op het schooltje en had
ik het voorrecht om te werken met meester Smallegange. In die
tijd (1978) was er een enorm overschot aan onderwijzers. En....er
hoorde ook een huis bij aan de Smidsweg. Ik had geluk!

Toen ik het stuk in het krantje over MHH las, viel me het woord
ontspanning op. En dat kan ik wel gebruiken. Ik heb wel wekelijks
mijn porties ontspanning na inspanning, d.m.v. badminton en
zingen. Badminton in Noordgouwe (we kunnen nog leden
gebruiken!).

Zingen bij het koor Zilt in Haamstede (vooral mannen zeer
welkom). Zingen is goed voor lijf, leden en brein. Vraag het aan de
neuroloog Erik Scherder (ja, die met die prachtige witte haardos en
baard) en aan Marianne de Jonge.

In het verleden heb ik aan yoga gedaan. Maar ontspanning via MHH
wilde ik ook wel eens uitproberen. Een afspraak was snel gemaakt.
Dus toog ik naar de Wellandweg voor een sessie. Mirjam ontving
me hartelijk. We bleken beiden Zeeuws te spreken, dat voelde

6




gelijk vertrouwd. Eerst even een praatje, waarom ik graag
ontspanning wilde en vervolgens mocht ik in een “luie “stoel gaan
liggen/zitten. Ik kreeg een zachte deken over me en een kussentje
in mijn nek. Vervolgens ogen dicht en je overgeven aan
ontspannende achtergrondmuziek en de stem van Mirjam.

Ze vertelde een soort van verhaal en gaf ook wat opdrachten als:
adem diep in door je neus. Adem rustig uit. En beeld je in dat je in
de natuur loopt. Verder is het moeilijk uit te leggen. Ik verloor totaal
besef van tijd. En feit is, dat ik me na afloop totaal tevreden en
ontspannen voelde. Mijn onderbewuste was kennelijk goed aan het
werk geweest.

Is het een aanrader? Voor mij in ieder geval wel. Als je er voor
openstaat, kan het je echt verrassen. Voor mij was het de eerste,
maar zeker niet de laatste keer!

Een hartelijke groet,
Katrien Beije

Interview met een dorps icoon ...

In Noordwelle staat een bijzondere inwoner al eeuwenlang
centraal. Letterlijk. De kerk, het herkenningspunt van het dorp,
ziet alles voorbijtrekken: mensen, seizoenen, verhalen. Voor de
dorpskrant spraken we met haar — want wie weet nu meer over
Noordwelle dan zij?

Wie bent u?

Ik ben een bijzondere inwoner van Noordwelle en sta al
eeuwenlang centraal in dit dorp. Sinds de 14e eeuw ben ik hier al
aanwezig en heb ik vele seizoenen, mensen en verhalen gehoord
en voorbij zien komen.

U bent al lange tijd in Noordwelle, wat heeft u allemaal
meegemaakt?
Ondanks dat ik al geruime tijd besta is mijn huidige vorm nog
relatief jong. Tijdens het beleg van Zierikzee (1568-1648) stond
Schouwen grotendeels onder water, de Spanjaarden trokken
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Noordwelle in. Toen de Staatsen met bootsgezellen en krijgsvolk
uit Zierikzee naar Noordwelle trokken viuchten de bezetters mijn
toren in.

Zowel mijn gebouw als mijn toren werden in brand gestoken. In
1754 werd ik herbouwd en werd ik deels gebruikt als school. Dat
was erg gezellig, al die kinderen en hun rumoer.

Ruim 100 jaar later werd er veel aan mij verbouwd, mijn orgel
werd verplaatst en vernieuwd en men ontdekte een gedenksteen
van het huwelijk van Pieter en Cornelia....Och het mooie paar.
Pas na de watersnoodramp van 1953 is men begonnen aan de
restauratie in oude staat, op 25 juni 1966 was ik weer de kerk
met toren van voor de oorlogen.

Je kunt mij dan ook herkennen aan mijn toren, die bescheiden
maar trots boven het dorp uitsteekt. Aan mijn oude, door weer en
wind gevormde muren. En aan het geluid van mijn klokken, dat
hier al generaties het ritme van de dag bepaalt.

Dat klinkt allemaal behoorlijk heftig, zijn er ook leuke
momenten in uw lange bestaan geweest?

Jazeker! En die zijn er nog steeds! Het jaarlijks terugkerende
Strad rijden! Dat is voor mij één van de mooiste en levendigste
dagen van het jaar. De paarden, prachtig versierd, die langs mijn
muren stappen — het is alsof het dorp even terugreist in de tijd.
Ik voel de energie, het plezier en de trots van de mensen. Als de
stoet vertrekt, is er verwachting. Als ze terugkeren, klinkt het
plein vol leven. En het ringsteken... ach, dat blijft een prachtig
schouwspel van traditie en vaardigheid. Het is een feestdag die
me vervult met warmte, omdat de verbinding tussen dorp, mens
en dier dan extra voelbaar is.

Vertel iets wat iedereen over Noordwelle zou moeten
weten.

Noordwelle is misschien klein, maar het barst van de charme. Hier
vind je rust, ruimte en een dorpsgevoel dat je nergens anders zo
sterk ervaart. Mensen groeten elkaar nog, en nieuwe gezichten
worden meestal snel opgenomen in de gemeenschap.

8



Noordwelle staat bekend om de rust, de prachtige omgeving en
de warme dorpssfeer.

Maar ook om de historie: als ringdorp met een karakteristiek plein
val ik al snel op. Daarnaast weten veel mensen het dorp te vinden
vanwege de tradities, zoals de Strad.

Hoe is het om hier te wonen?

Voor mij een vast gegeven — ik ben tenslotte niet zo mobiel.
Maar voor de inwoners is het wonen in Noordwelle een mix van
rust, verbondenheid en het gevoel dat je deel uitmaakt van een
hechte gemeenschap. Dat is bijzonder in deze tijd.

Tot slot: Waar vult u uw dagelijkse leven mee?
De Kerk: Ik kijk en luister. Naar voetstappen op het plein, naar
stemmen die voorbij waaien, naar bezoekers die even
binnenkomen voor rust of stilte. Ik kijk uit naar wat de toekomst
mij gaat brengen. Ik ben een baken, al eeuwen, en dat blijf ik
graag nog lang.

Namens de redactie: Annelies

AED en of een EHBO training in Dorpshuis

Geen paniek, er is nog niets aan de hand zover wij weten maar
toch een goedbedoelde vraag of er in ons dorp belangstelling
bestaat voor een herhalingscursus AED.

Wij hebben er tenslotte eentje buiten hangen bij entree dorpshuis
en in Nederland zijn er nog ca. 25.800 sts.

Dus in geval van nood......ook te gebruiken.

Of juist een training in Eerste Hulp bij Ongelukken. Altijd goed als
je weet hebt van het feit hoe te handelen als iemand hulp nodig
heeft.

Voor elkaar zorgen is toch alleen maar goed!

Wij als bestuur Dorpsgemeenschap zijn belangstellend of er
deelnemers zijn en vragen om een reactie voor eind december.
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Dan kunnen wij inventariseren qua aantallen en nagaan wat het (
evt.) gaat kosten. En deskundigheid benaderen voor het geven als
genoemd in voorjaar 2026.

Graag reageren met opgave 1: AED of 2: EHBO met je naam-
telefoonnummer en mailadres ( of huisadres ).
Ons mailadres: dorpsraad@noordwelle.com

Lex

Even voorstellen

Hallo lieve mensen,

Sinds eind september wonen wij aan het Hoefijzer 24. Ons is
gevraagd of wij ons aan jullie zouden willen voorstellen. Natuurlijk
willen wij dat!

Wij zijn Marquerite Warbie 62 jaar en geboren en getogen in
Rotterdam en Peter van Veelen 65 jaar en geboren en getogen in
Pernis.

Marquerite werkt bij de grootste woningcorporatie van Rotterdam
en Peter werkt bij een groot Nederlands scheepsbouwbedrijf.
Over 1 jaar mag Peter met pensioen en kan dan lekker gaan
genieten van de rust. Marquerite heeft dan nog een paar jaartjes
te gaan en gaat op zoek naar een leuke baan dichter in de buurt.

Eigenlijk wilden we pas als we beide met pensioen zouden gaan in
Zeeland gaan wonen, maar toen we deze woning op Funda voorbij
zagen komen waren we op slag verliefd. Gezien de grote
belangstelling en vele bezichtigingen die al gaande waren, durfde
we er niet op te hopen maar het is ons gelukt!

Wij gaan nu op het gemak het huis naar onze smaak aanpassen en
vooral tussendoor ook ervan genieten.

Het dorp Noordwelle vinden wij echt een heerlijke plek. Er heerst
een heerlijke rust en wij hebben een warm welkom ervaren en
voelden ons ook direct thuis.
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Natuurlijk gaan wij jullie de komende tijd vanzelf tegenkomen of
zien in het Dorpshuis. Onze deur staat altijd open en wij kijken er
naar uit jullie te leren kennen.
En in Rotterdam? Daar zeggen ze: Noordwelluh?? Waar legt dat
dan?

Hartelijke groeten van Marquerite en Peter

Sint toch erg blij

Dit jaar ging het wat anders en helaas geen heuse intocht. Qua
drukte bij de Sint paste het niet echt in de agenda maar was wel te
zien in 0.a. Renesse en op school en sportvereniging.

Als er volgend jaar een wat groter bestuur is zal het allemaal wel
wat eenvoudiger kunnen gaan........ dus?

Wel zijn er een 12 tal kleurplaten in Noordwelle bezorgd bij de
kindjes tot 12 jaar. Er is driftig gekleurd en geéxperimenteerd met
veel kleuren. Was nog best lastig voor de Sint om een 1¢ prijs te
kunnen kiezen. Daarom zijn alle op tijd ingeleverde kleurplaten
beloond met een zakje snoep en een VVV bon van € 15,00

Nu hoopt Sint dat dit besteed gaat worden aan het kopen van een
fraai boek want lezen is heel erg goed, toch?

Groet van de Sint en zijn Pietermannen

Wellehof in wintersfeer

De winterse boomgaard krijgt door de kale Hoogstam fruitboomjes
een bijzondere sfeer, waarbij de silhouetten van de bomen extra
opvallen. Om de twee weken wordt het scheefgegroeide
perenboompje (met 5 cm per keer) rechtgetrokken door mensen
van Kloosterwelle, ondersteund door een hovenier. Het zachte
Zeeuwse licht van de korte dagen benadrukt de rust die over de
tuin ligt. Juist nu kun je de stilte haast horen, terwijl alles zich
voorbereidt op een nieuw groeiseizoen.
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Tussen het zachte licht en de rust van de korte dagen komen de
eenvoud en schoonheid van de natuur goed tot hun recht. Mooie
grassen dragen bij aan de natuurlijke uitstraling.

Takken van de struiken uit de Wellehof worden gebruikt als
decoratie van Kloosterwelle-bijeenkomsten en voor de bewoners
van Noordwelle. Het is juist in deze periode dat de eenvoud en
schoonheid van de natuur goed tot hun recht komen.

Voor 2026 worden plannen gesmeed voor de Wellehof-activiteiten
van Kloosterwelle voor en met dorpsbewoners. Denk aan het
gebruiken van de kruiden voor olie en fruit voor taarten uit de tuin.
Blijf benieuwd!

Birgitta namens het Kloosterwelle team .

Droppie de egel

Enthousiast als ik ben voor alles in de tuin dacht ik eraan om iets
te schrijven over Droppie, zo hebben we de egel in onze tuin
genoemd. We zagen hem op het terras lopen - de teckels ook - en
toen lag daar Droppie, opgerold als een handballetje vol stekels en
dat kunnen er zo'n 6 tot 8000 zijn! Maar Droppie bleek zich niet te
laten afschrikken en de volgende dag was hij er weer, op zoek naar
eten.

Maar wie is dat kleine diertje

www.natuurmonumenten.nl en www.egelbescherming.nl geven
daarover veel informatie.Onze egel Droppie heet officieel de
Erinaceus (egel) europaeus. Het is een zoogdiertie en we
herkennen het aan zijn stekeltjes en de gewoonte zich bij gevaar
op te rollen. Hij komt voor in heel West- en Oost-Europa, maar ook
in Ierland en Groot-Brittannié. De egel is zelfs ingevoerd in Nieuw-
Zeeland en er bestaan meerdere soorten. Hij komt vaak in de buurt
van mensen voor, met name in onze tuinen en de boomgaarden
om ons heen.

In de zomer wegen volwassen egels tussen de 500 en 800 gram,
maar in de periode vlak voor de winterslaap kan het
lichaamsgewicht oplopen tot wel 1600 gram

Voor de winterslaap is tenslotte veel energie nodig. Het gesnuffel
op het terras en in de tuin toont aan dat zijn reukzin goed
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ontwikkeld is. Zo goed zelfs dat een egel insecten, die zich drie
centimeter onder de aarde bevinden, kan ruiken.

Ze kunnen ook heel goed horen maar zijn zo bijziend als de pest.
De eerste keer herkenden we de aanwezigheid van Droppie in de
tuin aan de zwarte keuteltjes — hier op de foto - van
zo'n 3 tot 6 centimeter lang. Het geluid van egels |
bestaat uit snuiven bij het eten, knorren bij gevaar en |
fluiten bij de paring, maar ook kunnen ze piepen,
sissen en sjirpen. Egels gillen als ze pijn hebben of als |
ze angstig zijn. Dus als je deze geluiden in je tuin !
hoort, denk aan egels! Het zijn nachtdieren en ze :
slapen ongeveer 18 uur per dag en wanneer ze wakker zUn gaan
ze op zoek naar eten.

Als ze de kans krijgen kan een egel binnen een paar uur meer dan
tachtig regenwormen en/of kevers eten. Ongeveer zeventig gram
aan voedsel kunnen ze in een nacht verorberen, maar vijftig gram
is genoeg las ik. Er staat behoorlijk wat op zijn menukaart, een
beetje afhankelijk van het seizoen: regenwormen, rupsen en
kevers, maar ook duizendpoten en pissebedden. Egels zijn dol op
huisjesslakken. Ze kunnen er wel 40 per nacht opeten en een
kikkertje, muisje of appeltje gaat er ook wel in.

We zien egels eigenlijk altijd in hun eentje buiten rondsnuffelen,
ze leven solitair, maar moeders zorgen goed voor hun jongen,
samen in een groepje. De grootte van hun leefgebied hangt af van
het aanbod aan voedsel. Er is toenemend voedseltekort voor egels.
Veel tuinen zijn betegeld, veel meer grond is vergiftigd, veel meer
wegen zijn aangelegd, het klimaat is aan het veranderen en
daarmee het aantal insecten.

Maar de grootste vijand is de auto; we zien helaas veel vaker een
dode egel op de weg liggen, dan een lopende in de tuin. Zorg in de
grens van je tuin voor kleine openingen naar de buren, de
egelsnelweg! Het wordt nu kouder, de winter komt eraan en
stekeltjes vormen geen warme bontjas. Als het goed is gegaan
heeft Droppie voldoende vet opgebouwd om de winter te kunnen
overleven. Onder de struiken is een egelhuis neergezet en ik hoop
dat Droppie er niet alleen langs loopt, maar dat hij er gebruik van
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maakt. Houd je tuin bosachtig, laat de struiken staan en de
bladeren liggen.

Een egel kan dan ook een eigen bladerhuis bouwen. In dat
bladerhuis, of een andere beschermende plek, zal hij zijn
winterslaap gaan houden. Dat begint als het onder de 12 °C gaat
blijven en als het moeilijk wordt genoeg eten te vinden. Binnenkort
zal hij er dus aan toe zijn en in maart of april wordt hij weer wakker.
De winterslaap laat zien hoe fantastisch de natuur aanpast. De
lichaamstemperatuur van Droppie daalt van 36 ° C tot 10 ° C, zijn
hartslag van 190 naar 20 per minuut en zijn ademhaling naar eens
in de twee tot drie minuten. Ongelooflijk! Dankzij de verbranding
van zijn vetlaag kan Droppie in leven blijven en als hij ontwaakt is
hij zeker 25% van zijn gewicht kwijt geraakt.

Om Droppie en zijn vriendjes wat te helpen met de voorbereiding
op de winter, kan je katten- of hondenbrokken voor hen
klaarzetten. Gebruik wel brokjes met een zo hoog mogelijk
vleesgehalte en zo min mogelijk zout en lactose, zorg voor kwaliteit!
Geef ook een bakje water, géén melk dus. Ook kan je goed speciaal
voer voor egels kopen, maar zorg ook daarbij voor goede kwaliteit!
Egelbescherming Nederland adviseert daarover.

Hoe gaat het met de egel in Nederland?

Een droevig verhaal!
Het aantal egels gaat
al jaren hard
achteruit; in 30 jaar
tijd is 50% van alle
egels verdwenen.

Ze hebben steeds
minder ruimte om te &
leven. Ze raken & .
uitgehongerd, raken -
vergiftigd of worden overreden Per jaar sneuvelen 135. 000 egels
in het verkeer meldt Natuurmonumenten. Ze hebben onze hulp
dus hard nodig!

Dus als je een Droppie ziet, help hem of haar, ze zijn klein,
maar erg kostbaar

Juus
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Wie het weet mag het zeggen

Zit ik begin november met vier mooie dames uit ons dorp aan
tafel.

Loop ik even naar het schuurtje om een bak ijs te halen en bij
terugkomst kijk ik naar hun smetteloze schone bordjes en zeg:
hoe kan dat nou? "Wij vonden het zo lekker en hebben een hekel
aan afwassen”.

Hoe kan het zomaar gebeuren. Mogelijk biedt de foto enige hulp!

Groetjes van no 9, Hans van A

Beste vrijwilliger

7 december was de dag om even stil te staan bij de inzet van heel
veel vrijwilligers, gelukkig ook in ons dorp.

Zonder inzet, betrokkenheid en spirit en drive lukt het zeker niet
om zaken draaiende te houden. Onmisbaar zijn onze vrijwilligers
die belangeloos uurtjes maken achter de bar, bij schoonmaakwerk,
bezoekwerk zieken of nieuw ingekomen dorpsgenoten,
redactievergaderingen Noordernieuwswelle, tuinonderhoud en het
vergaderwerk doen enz Om het dorp levend te houden met
gezelligheid en aandacht voor elkaar.

Wij als Dorpsraad zeggen dan ook uit de grond van ons hart:
ontzettend dank voor alles. En mogen wij weer op jullie inzet
rekenen in 2026 ? Liefst nog met nieuwe aanwas want vele handen
maken licht werk.

Groet vanuit de Dorpsraad
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Mysterie oud inpakpapier

Afgelopen najaar werden we blij verrast met het anoniem
aanleveren van een stuk oud inpakpapier van L Boslooper, een
oude plaatselijke bakkerij annex kruideniersbedrijf.

Iemand had dit blijkbaar al vele jaren bewaard en vond het tijd
worden voor onze NNW.

Heel erg bedankt hoor anonieme gever of geefster !!!

Er zijn plannen om het ingelijst
en wel een mooi plekje te geven
in ons Dorpshuis.

Mogelijk zijn er onder de lezers
nog mensen die leuke en/ of
bijzondere herinneringen
hebben aan dit oude winkeltje.
Wij houden ons aanbevolen.

Het viel ons als redactie op dat
er toen nog maar heel weinig
telefoons waren op ons dorp,
gezien het vermelde nummer 4 op het papier!

De redactie

Voor ieders agenda: |

Nieuwjaarsreceptie in ons Dorpshuis op 16 januari.
Tijd van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Wij vertrouwen op een grote opkomst en natuurlijk valt er weer iets
te snoepen.
De gemeentelijke overheid Schouwen-Duiveland heeft er ook weet
van en dus valt er vast iets te babbelen. Laat u de organisatie niet
alleen staan?
Tot dan graag!
Vast vanaf deze plek achter het toetsenbord: Een goed Nieuwjaar
gewenst!

De Dorpsraad
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\ Nieuws vanuit meetings met gemeente en dorpsraden : |

Voor ons dorp waren wij aanwezig bij verschillende vergaderingen
( “licht” van aard hoor) op Schouwen-Duiveland.

Zo was er een avond om nader kennis te maken met de BOA en de
verschillende wijkagenten. Ook info ontvangen voor het opzetten
van een buurtapp voor als er narigheid op te merken valt. Nu, dan
prijs ik ons toch wel erg gelukkig in Noordwelle. Hier valt overlast
of vernielingen of al vroeg vuurwerk afsteken gelukkig niet te
bespeuren. Dat is in andere dorpen c.q. Stadje echt wel andere
koek.

Koesteren dus!

Ook namens u bezocht een avond voor de jaarlijkse ontmoeting
met gemeentelijk apparaat en wethouder Hanno Canters. Veel
nuttige info mogen optekenen en leuk te horen dat bij div. gestelde
vragen vanuit de zaal er verwezen werd naar Noordwelle. Dat
maakt je dan toch wel blij en trots.

Als bestuur van de Dorpsgemeenschap is er ook weer een contact
geweest om onze wens van aanleg Jeu de Boulesbaan , verbetering
speelplaats kids, onderhoud Travalje, plaatsing Bladkorven en
onderhoud van het Slingerbos opnieuw onder de aandacht te
krijgen.
Eind december verwachten wij een kleine delegatie zodat de
puntjes op de bekende i gezet kunnen gaan worden. Wordt
vervolgd dus.

Een hartelijke groet van jullie Dorpsbestuur

Sinds begin oktober heeft Noordwelle er een nieuwe club
bij: Noordwelle in beweging!

Wij spraken met de initiatiefnemers.

Wie zijn jullie?
Ik ben Heidi, ik woon al jaren in Noordwelle maar kom
oorspronkelijk uit Poortugaal. Wat ik in het dagelijks leven doe is
niet echt goed in een woord te bevatten.
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Ik heb een creatieve onderneming Kyali Design, kort gezegd
houdt het in dat ik (bouw)helmen voorzie van een mooi design
door middel van air brush.

Ik ben Dorien, ook ik woon al jaren op Schouwen Duiveland en in
Noordwelle, oorspronkelijk kom ik uit Dordrecht.

Jaren geleden ben ik begonnen met mijn eigen
schoonheidsspecialiste salon, op zolder bij mijn moeder in
Renesse. Inmiddels heb ik een praktijk aan huis hier in
Noordwelle. Helaas voor iedereen die nog op zoek is naar een
schoonheidsspecialiste, Bij Door Schoonheidssalon nheemt geen
nieuwe klanten aan. Heidi zit de komende jaren goed, want zij
komt al langere tijd bij mij in de salon!

Hoe is jullie initiatief voor Noordwelle in beweging
ontstaan?

Heidi: Eigenlijk liep ik al langer rond met de gedachte dat ik meer
moest bewegen. Maar, zoals vele zullen herkennen, schiet het er
bij de dagelijkse gang van zaken vaak bij in. Of je begint heel
fanatiek en het ebt weer weg. Ik dacht, ik kan niet de enige zijn
die hiermee worstelt. Je ziet regelmatig verschillende mensen uit
het dorp door de polder wandelen, je ziet dan dat mensen een

tijd lang heel fanatiek zijn en daarna zie je ze toch minder. Dat
ervaar ik zelf ook.

Op een gegeven moment was ik bij Dorien en vroeg ik of zij aan
sport deed.

Dorien: Mijn antwoord was, nee, maar zou het eigenlijk wel
moeten/willen doen. Alleen alle sportscholen of clubs zijn op
afstand. Je moet altijd in de auto stappen en dan kost het soms
teveel tijd. Als je bijvoorbeeld naar Zierikzee moet rijden om te
sporten ben je al 40 min aan reistijd kwijt en dan haak ik af.

Heidi: Ik vertelde aan Dorien met welk plan ik al een tijdje
rondloop en zij was ook enthousiast. Zo doende zijn we gestart
met de organisatie van het sportuurtje in ons Dorpshuis.
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Zijn jullie zelf de trainers?

Nee! Wij zijn geen sportinstructeurs of opgeleide personal trainers
of iets dergelijks. We geven dan ook geen advies over de
bewegingen. We faciliteren het sportuurtje.

Hoe werkt dat dan? Huren jullie iemand in die les komt
geven?

Het antwoord op deze vraag zou eigenlijk moeten zijn: Kom het
ervaren! (dat heeft het ondergetekende redactielid ook gedaan).
Maar voor wie nog twijfelt om mee te doen:

De lessen worden gevolgd op Youtube. Daar worden door Dorien
en Heidi elke week een aantal filmpjes opgezocht die gemaakt zijn
door ervaren trainers. Beginnend met een warming-up, een
buikspierkwartier, een 20 minuten workout en een cooling down.

Voor wie is het sport uur?

Voor iedereen! Van jong tot oud, soepel en stroef! Iedereen mag
meedoen.

Bij het uitzoeken van de oefeningen wordt rekening gehouden met
dat ze geschikt moeten zijn voor elk niveau. We hebben
bijvoorbeeld geen oefeningen waarbij je moet springen. Ook kun
je de oefeningen lichter of zwaarder maken door bijvoorbeeld
sneller of langzamer te gaan of dieper door je knieén. Iedereen kan
meedoen op zijn of haar eigen tempo.

Het is erg belangrijk dat de deelnemers hier zelf op letten!
Meedoen is op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn geen
professionals maar juist twee dames die ook graag lekker willen
bewegen en het op hun eigen tempo doen.

Het sport uur is nu een aantal weken actief in Noordwelle,
wat zijn jullie eerste reacties?

We hebben eigenlijk elke week een redelijk stabiele groep die
komt deelnemen. We zijn met ongeveer 8 mensen die elke week
komen en dan wisselt de deelname van anderen. Er is een
groepsapp aangemaakt voor de deelnemers, daarin zitten nu 19
enthousiastelingen! Er is altijd plek voor meer!
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Wil je ook lekker bewegen in een ontspannen sfeer met jouw
dorpsgenoten? Het sport uur is elke dinsdag van 19.30-20.30 uur
in het Dorpshuis.

Namens de redactie: Annelies
Tip van de redactie:

Wil je weten hoe de helmen van Heidi eruit zien? Neem dan een
kijkje op de facebook of instagram pagina van Kyali Design.

Beste dorpsgenoten

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties en
attenties ter gelegenheid van ons 65 jarig huwelijk! Wij kijken terug
op een prachtige dag
Nogmaals bedankt!

Jannie en Toon
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Strao 28 februari 2026.

Zachtjes gaan de paardenvoetjes.... Trippel trappel, trippel trap.

Het is het paard van Sint......nee, nee, niet één paard, maar hopelijk ook
in 2026 weer een mooie editie van Straé Noordwelle, vol mooi versierde
paarden, authentiek geklede ruiters, met als het even kan een vleugje
zonneschijn.

Graag willen we benadrukken dat de stoet door alle straten binnen
Noordwelle komt, en dat het zeer op prijs word gesteld, als hier met
parkeren rekening word gehouden.

Zeker s “middags als de paarden terug keren van het strand.

Ook zijn extra vrijwilligers altijd welkom. Zonder jullie, is zo'n mooi
evenement niet mogelijk.

Hierbij het programma:

e 10:30 uur: verzamelen van de paarden aan de Dorpsring
in Noordwelle, voor de keuring van versierde paarden.

e 11:30 uur: vertrek van de ruiters te paard naar Strandpark
de Zeeuwse Kust.

e Waar zij om 12:00 uur aan zullen komen.

e 12:45 uur: aankomst ruiters en paarden bij
strandovergang Kijkduin, aan de Rampweg te Renesse.

e 13:00 uur: aankomst bij Strandpaviljoen De Haven van
Renesse.

e 13:30 uur: vertrek bij het strandpaviljoen, waarna de
ruiters en paarden om 14:00 uur een korte stop bij Eetcafé
Anders in Renesse zullen maken.

e 15:00 uur zullen de ruiters te paard Noordwelle binnen
gehaald worden, onder begeleiding van muziek door Nut
en Uitspanning uit Zonnemaire.

e 15:30 uur zal er (hopelijk) voor de liefhebbers nog enkele
rondes ring gestoken kunnen worden.

e 16:00 uur het muziek programma in Ons Dorpshuis. Dit
jaar trappelen we af met C Side.

e 18:15 uur is de prijsuitreiking, waarna de Stra6 2026 word
afgesloten met Brak-Partys!

Voor meer informatie kunt u altijd kijken op de website:
www.straonoordwelle.nl

Vera Pals
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http://www.straonoordwelle.nl/

Dorpsicoon: de Corneliuskerk

iedereen fijne feestdagen

De redactie wenst
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